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Beste lezers,
Voor u ligt de Kerkbel voor juni en juli 2023. Deze 
keer ook weer met nieuws vanaf Kerkplein 5, met in-
formatie over de kerkdiensten die iedere zondag ge-
houden worden. Informatie over de RK-vieringen in 
juni en juli. En ook voor de komende maanden staan 
er weer een aantal activiteiten op de agenda. 

Met ook weer de bijdragen van pastor Susan Boukema en van Aad Kamsteeg. 
De concerten bij kaarslicht zijn weer begonnen en informatie over de concerten vind 
u in deze Kerkbel!
Wilt u ergens op reageren, dan mag dat! GRAAG zelfs!!!

Heeft u een reactie of een opmerking of misschien een leuke suggestie voor onze 
Kerkbel, geef het alstublieft aan ons door. Dit kan per e-mail op het volgende 
e-mailadres; kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl
of per post aan; Redactie Kerkbel, Kerkplein 7, 8899 AW  Vlieland

Wij zien weer uit naar uw reacties!
Redactie Kerkbel

Kerkbel

Mocht u deze Kerkbel na een kerkdienst mee hebben genomen en hem graag per 
email ontvangen op uw thuisadres, 
dan kunt u dat opgeven via kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl
Maakt u geen gebruik van internet, dan kunt u de Kerkbel ook per post ontvangen. 
Richt uw verzoek dan aan; Redactie Kerkbel, Kerkplein 7, 8899 AW Vlieland
Een abonnement op de papieren Kerkbel kost minimaal € 30,- per jaar. 

Overigens staat de Kerkbel ook op de website van de kerk
www.protestantsegemeentevlieland.nl op de Homepagina en onder kopje ‘Over ons’ 
en dan Ons kerkblad.

Voor wie de Kerkbel per post ontvangt en hem net zo lief digitaal ontvangt, geef dat 
dan svp door. Ook ontvangen wij graag een verhuisbericht of bericht van overlijden.

De kerkdiensten in juni en juli 2023:

Zondag 4 juni, 10.00 uur		
	 ds. Wim Beekman, Koudum	
	 organist; Otto Roelofsen, Kimswerd
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Zondag 11 juni 10.00 uur	 		
	 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
	 organist; Otto Roelofsen, Kimswerd

Zondag 18 juni, 10.00 uur	 		
	 ds. Dirk-Jan Lagerweij, Zwolle
	 organist; Otto Roelofsen, Kimswerd

Maandag 19 juni 19.00 uur
	 Pastor Susan Boukema, Woord- en Communieviering

Zondag 25 juni 10.00 uur	
	 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
	 organist; Otto Roelofsen, Kimswerd

Zondag 2 juli 10.00 uur	
	 ds. Evi de Vries, Coevorden
	 organist; Gert Gatsma, Aldeboarn

Zondag 9 juli 10.00 uur	
	 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
	 organist; Doeke van Wieren, Wommels

Zondag 16 juli, 10.00 uur	
	 ds. Harry Pals, Noordwijkerhout
	 organist; Otto Roelofsen, Kimswerd

Maandag 17 juli 19.00 uur
	 Pastor Susan Boukema, Woord- en Communieviering

Zondag 23 juli, 10.00 uur				     
	 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
	 organist; Otto Roelofsen, Kimswerd

Zondag 30 juli, 10.00 uur		
	 ds. Iris van der Heul, Maastricht
	 organist; Ab Weegenaar, Kampen

Zondag 6 augustus, 10.00 uur		
	 ds. ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
	 organist; Vincent van Laar, Eelderwolde

Zondag 13 augustus, 10.00 uur		
	 ds. Maartje Wildeman, Balk
	 organist; Otto Roelofsen, Kimswerd
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Kerkomroep vanuit de Nicolaaskerk Vlieland

De kerkdiensten worden live uitgezonden.
U kunt meeluisteren via de website www.kerkomroep.nl en onder gemeente: 
“Vlieland” invullen. Of u gaat naar onze website www.protestantsegemeentevlie-
land.nl en hier naar kerkdiensten en onderaan de bladzijde vindt u de link naar de 
kerkomroep.
De orden van dienst staan op de website zodat u, als luisteraar, mee kunt zingen en 
lezen. U vindt de orde van dienst bij kerkdiensten.

	
Kerkplein 5

Kwetsbaar
Met zekere regelmaat ga ik naar een klooster.
Een paar dagen leven op het ritme van de getijdengebeden, samen met de nonnen of 
de monniken. Bij het luiden van de klokken laat je los waar je mee bezig bent en ga 
je naar de kapel. Ik laat mij dan meedrijven op de golven van de liederen, de gebe-
den en de stiltes. Hoe soberder – hoe meer het mij doet.
Er wordt iets aangeraakt diep van binnen. Het is een soort van ‘thuiskomen bij mij-
zelf’. 
In de stilte van het klooster kan ik daar bijkomen. Wat mij in de drukte van het da-
gelijkse bestaan meestal niet lukt.

Tijdens een vakantie in Portugal liep ik een kathedraal binnen. Het was een gewone 
doordeweekse dag – er was een viering bezig. Een handje vol mensen was aanwe-
zig. Ik herkende direct dat ze bij de eucharistie waren. De vredegroet wordt uitge-
wisseld. Voor mij zit een bejaard echtpaar dat zich naar elkaar toedraait en elkaar 
omhelst. Zo wensen zij elkaar de vrede toe! Dat beeld, die twee broze mensen, dat 
raakte mij en ontroerde mij. Ik zie het nog steeds voor me.
Mij ontroerde ook dat overal op de wereld een groepje mensen bij elkaar komen – 
op wat voor dag ook – en elkaar de vrede wensen. Vrede ook voor de wereld.

Met de leerlingen van groep 7 en 8 van de Jutter hebben wij een paar lessen over het 
Boeddhisme gesproken.
Ik had een paar Boeddhabeeldjes meegenomen en verteld dat de houding van de 
handen verschillende betekenissen hebben.
Eén Boeddhabeeld sprong er voor ons uit. Het beeld is van hout en deze Boeddha zit 
gebogen met de handen voor de ogen. De Boeddha huilt om al het verdriet in onze 
wereld.

Hoe snel lopen wij aan al het verdriet en ellende in de wereld weer voorbij.
We kunnen al het leed ook niet op onze schouders nemen. Dan zouden we er zelf 
aan onderdoor gaan. 
Wij gaan op in ons werk en in alledaagse beslommeringen. 
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Het leven gaat verder en wij gaan ook verder. We komen niet aan onze vragen toe. 
Maar ook al komen wij er niet aan toe: overal op de wereld en alle dagen en nachten 
wordt er gebeden, wordt vrede gewenst en wordt gehuild om al het verdriet van de 
wereld.

Maar wat als  het leven ons stil zet.
Door ziekte, door tegenslag, als geliefden of vrienden wegvallen…
Wat dan???

Dirk de Wachter, een psychiater-psychotherapeut uit België, krijgt te maken met een 
levensbedreigende ziekte. (laatst was een interview met hem op tv)
Hij schrijft in zijn boek ‘Vertroostingen’:
	� ‘Wat ik zelf heb meegemaakt, doet me nadenken over de vraag: als een 	

mens in de miserie zit, wat helpt dan? Wat doen we wanneer het noodlot ons 
treft? Waar vinden we troost?

	 Het antwoord kun je in enkele woorden samenvatten:
	 In de aanwezigheid van de ander.
	 Dat is de basis.’

Troost vinden in de aanwezigheid van de ander.
En wat mooi als er een geliefde is, een partner. Of kinderen. Of een buurman, een 
vriendin.
Iemand die er voor jou is. Die tijd voor je heeft of tijd voor je maakt, naar je luistert. 
Met wie je stil bent, samen huilt.

Troost kan je ook vinden in muziek, of in geschreven woorden die je steeds weer 
leest.
Of in beelden, in kunst.
Troost kan je ook vinden op een plek waar je kan schreeuwen en tieren – al je el-
lende eruit kan gooien.
Of waar je juist de stilte vindt en rust in jezelf krijgt.
Het ritme van de getijdengebeden in een klooster of het ritme van de getijden van 
het Wad kunnen jou meenemen in jouw strijd die je voert.
Het kan ook een kathedraal in Portugal zijn of de Nicolaaskerk op Vlieland.
Overal op de wereld zijn plekken waar mensen troost vinden. En kracht krijgen om 
moeilijke stukken van het leven te kunnen gaan.

‘Kwetsbaar’ heb ik boven dit stukje geschreven.
Want ja, het leven is kwetsbaar; wij mensen zijn kwetsbaar.
En daar lopen we niet zo maar mee te koop.
Maar het is mooi en rijk als wij de ander juist in onze kwets-
baarheid ontmoeten en iets voor elkaar kunnen betekenen.

Hartelijke groet, 
ds. Anne-Mieke van der Plaat
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Wat staat er op het programma …

Kerk open voor koffie met gesprek op maandagmorgen
In de zomermaanden zal ik (Anne-Mieke, predikant) op maandagmorgen in de kerk 
aan het werk zijn met een pot koffie en thee naast mij. Maar ik laat mij graag sto-
ren voor wie een gesprek wil. Of iets wil vragen of bespreken, of zijn/haar hart wil 
luchten. Loop gewoon naar binnen. Je bent welkom.
Vanaf 19 juni iedere maandagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur.

Stilte Wandelingen dinsdagavond van 19.00 – 20.00 uur
Vorig jaar ben ik met de Stilte Wandelingen op de dinsdagavond begonnen.
De eerste keer heb ik alleen gelopen en alle verdere avonden liepen er mensen met 
mij mee. Gewoon in stilte wandelen, niet praten, wel zo nu en dan stil staan en heel 
bewust kijken naar wat je ziet. Heb je zin om mee te wandelen?
Kom dan op dinsdag naar het Kerkplein. We starten bij de kerk om 19.00 uur en 
proberen een uur later weer terug te zijn. De eerste wandeling is dinsdag 20 juni.
Als het regent gaat de wandeling niet door!

Taizévieringen donderdagavond van 19.00 uur tot 19.30 uur
In de schoolvakantieperiode zal op donderdagavond een Taizéviering zijn in de 
Nicolaaskerk. Kenmerkend voor deze vieringen zijn de korte liederen die vele malen 
achterelkaar gezongen worden en de stiltes.
De eerste viering is donderdag 6 juli en de laatste donderdag 24 augustus. (met uit-
zondering van donderdag 10 augustus)
Als er andere activiteiten donderdagavond in de kerk plaatsvinden komt de 
Taizéviering te vervallen.

Tentoonstelling ‘Vrouwen die muren afbreken’
In de vorige Kerkbel is uitgebreid geschreven over deze mooie tentoonstelling van 
Véronique Konings. Inmiddels is de tentoonstelling woensdagavond 24 mei feeste-
lijk geopend met medewerking van het Vrouwenkoor Vlieland Van alles wad o.l.v. 
Judith Olthuis. 
De tentoonstelling is tot en met zondag 27 augustus te bezichtigen op de momenten 
dat de kerk open is. Véronique is de maakster van deze tentoonstelling én de auteur 
van het boek ‘Vrouwen die muren afbreken; 22 opbouwende verhalen’. Zij is ook 
actrice en twee zondagen neemt zij ons al vertellend mee in het ontstaan van de 
tentoonstelling en de inspiratiebron van haar project. Tevens vertelt ze drie verhalen 
van vrouwen uit haar boek. 
Deze vertellingen zijn op zondag 2 juli en 30 juli van 20.00 – 21.00 uur in de 
Nicolaaskerk. Toegang gratis.
Zondag 27 augustus komt er een theatervoorstelling maar daarover in de volgende 
Kerkbel meer.
In deze periode ga ik opzoek naar vrouwen in de Bijbel die muren hebben afgebro-
ken. In de zondagse vieringen waarin ik voorga zullen zij centraal staan, omringd 
door de portretten en verhalen van tien eigentijdse vrouwen.



6 7

Agenda

Ma 5 juni 11.00 -	 Kerkenraadsvergadering	 Nicolaaskerk
Woe 7 juni 10.15-11.15 uur	 Koffie-uurtje 	 De Ton
Ma  12 juni 15.00-17.00 uur	 Gemeentemiddag	 Nicolaaskerk
Ma 13 juni 14.00 -	 Kerkenraadsvergadering	 Nicolaaskerk
Zo 2 juli 20.00-21.00 uur	 Vertelling ‘Vrouwen die 	 Nicolaaskerk
	 muren afbreken’
Ma 3 juli 14.00 -	 Kerkenraadsvergadering	 Nicolaaskerk
Woe 5 juli 10.15-11.15 uur	 Koffie-uurtje met een thema	 De Ton
Zon 30 juli 20.00-21.00 uur	 Vertelling ‘Vrouwen die 	 Nicolaaskerk
	 muren afbreken’

Iedere werkdag 	 Plek van Stilte (Open Kerk)	 Nicolaaskerk
van 16.30-17.30 uur

Vanaf donderdag 25 mei tot 	 Tentoonstelling ‘Vrouwen die 	 Nicolaaskerk
en met zondag 27 augustus 	 muren afbreken’

Vanaf 19 juni iedere maandag 	 Kerk open voor een gesprek	 Nicolaaskerk
van 10.30-12.00 uur

Vanaf 20 juni iedere dinsdag-	 Stilte Wandeling	 Start Kerkplein 	
avond van 19.00-20.00 uur		  v.a. Nicolaaskerk

Vanaf 6 juli iedere donderdag 	 Taizé Viering	 Nicolaaskerk
van 19.00– 19.30 uur

Berichten uit de kerkenraad

Gemeentevergadering maandagmiddag 12 juni van 15.00 uur tot 17.00 uur

In 2019 en 2020 hebben wij als de Protestantse Gemeente op Vlieland meerder 
malen gesproken over de toekomst van de PGV op Vlieland.
Op ons verzoek heeft Mevrouw Tineke Klei op ons eiland hierover een onderzoek 
gedaan dat resulteerde in het visiestuk 'De Toekomst Tegemoet'.
Daar is een beleidsplan uitgekomen en is besloten over te gaan tot de aanstelling 
van een predikant voor de periode van 3 jaar.
Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en willen wij graag weer een gemeen-
tevergadering beleggen om bij te praten, enkele dingen te bespreken en van ge-
dachten te wisselen over wat de waarde van de PGV is voor Vlieland. 
De leden van de PGV ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
Maar ook belangstellenden zijn van harte welkom met ons mee te denken en wor-
den bij deze uitgenodigd op maandag 12 juni om 15.00 uur in de Nicolaaskerk.
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Collectes 

Hierbij de lijst voor de diaconale collectes van april en mei 2023:
Uitleg over de collectes kunt u vinden op de website en dan onder kopje ‘Over ons’ 
en dan naar Financiën. 

Zondag 4 juni: 	 Provinciaal Advies 10
Zondag 11 juni: 	 Provinciaal Advies 7
Zondag 18 juni: 	 Provinciaal Advies 4
Zondag 25 juni: 	 KiA – Werelddiaconaat [Colombia] 
Zondag 2 juli: 	 KiA – Werelddiaconaat [Indonesië] 
Zondag 9 juli: 	 Eigen diaconie 
Zondag 16 juli: 	 Provinciaal Advies 13 
Zondag 23 juli: 	 Eigen diaconie
Zondag 30 juli: 	 Provinciaal Advies 17
Zondag 6 augustus: 	 Eigen diaconie
Zondag 13 augustus: 	 KiA – Zending [Ghana]

Het bankrekeningnummer van de diaconie is: NL08RABO 0367 60007 14
t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland, met als vermelding de zondag waar-
voor u iets wilt geven.

Uw bijdrage, voor welke collecte dan ook, wordt zeer op prijs gesteld en het wordt 
ook veel gedaan. Wij willen u hiervoor dank zeggen.

Cathrien de Jong en Piety de Boer, Diakenen

Bijdrage van een betrokken buitenstaander, Aad Kamsteeg 

Op zoek naar vrijheid
Iedere gast op Vlieland zal dat gevoel kennen: vrijheid! Ik heb die ervaring sterk 
als ik ‘s ochtends vroeg aan het einde van de Badweg richting noordpunt het zand 
oploop, met in de wazige verte de contouren van Terschelling. De enige levende we-
zens die ik dan tegenkom, zijn zilvermeeuwen, lepelaars, kluten, aalscholvers. Geen 
mens die me in de weg loopt. Als dat geen vrijheid is...
Het verlangen naar vrijheid lijkt ons aangeboren. Houdt een enquête over wat wij 
het liefst willen en ‘vrijheid’ zal het waarschijnlijk winnen. We willen onafhanke-
lijk zijn, gaan en staan waar we willen, zeggen wat we op ons hart hebben. Maar 
altijd weer zijn er beperkingen. Op het bankje waarop je wilt uitrusten, zitten al an-
dere mensen. Het restaurant waar je ‘s avonds wilt reserveren, blijkt volledig bezet 
te zijn. De bus die je wilt pakken, is net vertrokken. Vrijheid zonder belemmeringen 
bestaat niet. En dat is maar goed ook. Want ben ik echt het gelukkigst als ik hele-
maal wordt teruggeworpen op mijzelf?
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De Franse romanschijfster Francoise Sagan verlangde haar leven lang naar vrijheid. 
Hebt u die uiteindelijk gevonden?, vroeg iemand eens. Ja, zei ze, ‘maar je vrijheid 
wordt natuurlijk wel kleiner als je een liefdesrelatie hebt. Maar ja, met uitzondering 
van die perioden was ik inderdaad vrij.’ Is dat zo? Misschien denk ik vrij mens te 
zijn. In werkelijkheid echter is mijn geluk van alles en nog wat afhankelijk.
Stel dat ik mijn baan verlies, mijn beste vriend me verraadt, er een levensbedrei-
gende tumor bij me wordt ontdekt. Kan mijn idee van vrijheid me dan redden? Of 
zou mijn diepste geluk juist liggen in het besef dat iemand van mij houdt? Zou er 
geen liefde nodig zijn die die niet kapot te krijgen is door welke storm in mijn leven 
ook? Zou het daarbij, zoals de apostel Paulus ergens zegt, niet gaan om de liefde van 
God? Ik denk eigenlijk van wel. (Aad Kamsteeg)

Dromen van eenheid

Veel kerken hebben het moeilijk in deze tijd: het aantal kerkgangers gaat gestaag 
achteruit en de vergrijzing is duidelijk zichtbaar. Tegelijkertijd zijn het financieel ge-
zien ook zware tijden: de kosten voor het onderhoud van de gebouwen en de ener-
gieprijzen liegen er niet om. Het zou ons daarom niet moeten verbazen dat we een 
golf van kerksluitingen over ons land zien trekken. Dat is financieel en organisato-
risch heel begrijpelijk, maar het is ook heel verdrietig.

Als we als gemeenschap moeilijke tijden doormaken, kunnen er twee dingen gebeu-
ren. We kunnen elkaar kwijtraken, doordat we elkaar kwetsen en elkaar niet begrij-
pen. We kunnen ieder onze eigen weg kiezen, omdat we ons niet gehoord voelen. 
We kunnen blijven hangen in negatieve gevoelens, onze boosheid en ons verdriet. 
En soms raken we zo verstrikt in onze eigen emoties, dat we de ander en de Ander 
niet meer zien.

Maar we kunnen elkaar ook vasthouden. We kunnen proberen elkaar te blijven res-
pecteren. We kunnen proberen elkaars gevoelens een plek te geven. We kunnen el-
kaar steunen en verder helpen. Het is heel troostrijk als je weet dat anderen met je 
mee leven,  dat anderen willen meedenken over de toekomst. Want toekomst is er 
altijd, hoe dan ook, al is die nu nog in de zeedamp verborgen.

Het bijzondere aan deze tijd is, dat we steeds vaker dromen over eenheid. Waarom 
zouden we allemaal de moeilijkheden in kleine groepjes het hoofd proberen te bie-
den? We kunnen het toch ook samen doen? Als gelovige, spirituele mensen weten 
we ons altijd gedragen door de Eeuwige: we staan er nooit alleen voor. En er zijn 

De Katholieke Gemeenschap op Vlieland
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veel goede mensen, die met ons op weg zijn. Dat is bemoedigend, hoopvol en ont-
roerend. 

Susan G.  Boukema Koopman, Em. Pastor
Vieringen
maandag 19 juni 		  19.00 uur
maandag 17 juli 		  19.00 uur

Na deze datum stoppen de reguliere vieringen van de Rooms-Katholieke ge-
meenschap op Vlieland. Wij blijven een bijdrage leveren aan de Kerkbel en we 
willen graag af en toe oecumenisch met elkaar vieren. 
Voor pastorale vragen, bij ziekte of uitvaart blijft pastor Susan Boukema be-
schikbaar: telefoon 06-53 26 93 30

Contactpersoon: Mevrouw A. Roos-van der Heide, 
Lutinelaan 6,  8899BE Vlieland, tel. 06-51 29 37 49

COLOFON
 R.K. Pastoraat Vlieland
pastor Susan Boukema-Koopman (eerst aanspreekbaar)
woonadres: Buorren 97, 9081 AP Lekkum
email: susan@kpnplanet.nl
telefoon: 058-2661981 / mobiel: 06-53269330

pastoor Marco Conijn
werk en woonadres: Dûbele streek 16, 9035 AJ  Dronryp

email: c.m.conijn@hotmail.com
telefoon: 0517-233288 / mobiel: 06-21833503
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CONCERTEN  bij  KAARSLICHT 2023

Nicolaaskerk Oost-Vlieland - 39ste seizoen
Aanvang concerten: 20.30 uur. Kerkdeur open 20.00 uur. Entree: € 17.50.

- Zaterdag 3 juni : Eleonore Pameijer, fluit en Ralph Rousseau, viola da gamba

Eleonore Pameijer behoor t 
tot de bekendste f luit isten 
van Europa. Na haar studie 
in Amsterdam, Italië en de 
V.S. soleerde ze in vele lan-
den. Componisten schreven 
speciaal muziek voor haar. Ze 
maakte tientallen Cd’s o.a. met 
gambist Ralph Rousseau, die 
naast musicus ook natuurkun-
dige is. 
Ralph werkt jaarlijks mee 
aan vele uitvoeringen van de 
Mattheus Passion en is wellicht de bekendste gambist van Nederland. Op het pro-
gramma staan oude maar ook hedendaagse composities van Bach, Vivaldi, Debussy, 
van Wassenaer en Rita Hijmans.

- Zaterdag 10 juni : Hanneke Rouw, cello en Vital Stahievich, piano

Hanneke Rouw studeerde aan de Luca 
School of Arts in Leuven. Ze is zeer 
actief als soliste (cellosuites van J.S. 
Bach) en speelt veel samen met pianis-
ten het bekende repertoire voor cello-
piano. 
Ze maakte en maakt concerttournees 
in NL, de UK, Italië en Duitsland. 
Vital Stahievich is een uit Belarus af-
komstige pianist die in Amsterdam 
zijn masters behaalde. 
Hij concerteerde in vele landen en 
neemt deel aan internationale festivals 
en geeft masterclasses. 

Op Vlieland spelen beide musici com-
posities van Fauré, Grieg, Saint-Saëms 
en Rachmaninov.
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- �Zaterdag 17 juni : Nova Vocaal [vrouwenkoor], Eeuwe Zijlstra, orgel en Jan 
Vermaning, trompet

Vr o u we n ko o r  N ov a 
Vocaal  is de voortzet-
ting van het Groninger 
Studentenkoor. 
Het staat onder leiding 
van Mirna Westra. Het 
koor zingt niet alleen 
klassieke maar ook lich-
te muziek. 
De begeleid ing is  in 
handen van organist /          
pianist Eeuwe Zijlstra, 
organist te Groningen en 
Harlingen. 
Bijzondere medewerking wordt verleend door trompettist Jan Vermaning, die als 
eerste trompettist verbonden is aan het Noord Nederlands Orkest. Ook dirigeert 
Jan het Nationaal Symfonisch Kamerorkest waarmee hij door geheel Nederland op-
treedt.

- Zaterdag 24 juni : Sytse Buwalda, countertenor en Ed Spanjaard, piano

Sytse Buwalda en Ed Span-
jaard musiceerden beide 
over de gehele wereld. 
Sy tse als zanger en Ed 
Span-jaard vooral als diri-
gent van wereldberoemde 
orkesten. 
Sytse was en is vaak so-
list in uitvoeringen van de 
Mattheus Passion. 
Ed dirigeerde alle Neder-
landse Symfonieorkesten, 
maar was en is ook vaak als 
pianosolist te horen. 

Op het programma staan deze avond Dichterliebe van Robert Schumann, liederen 
van Faure en Ravel terwijl er ook een heuse wereldpremière plaatsvindt. Van beide 
solisten kwamen vele Cd’s uit.
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- �Woensdag 5 juli : DuoConFuoco: Bob vd Ent, viool / Ephraim v IJzerlooy, 
cello

Bob en Ephraim leer-
den elkaar kennen toen 
ze beiden prijswinnaar 
waren bij het Prinses 
Christina Concours. 
Bob staat bekend als 
een zeer getalenteerd 
en veelzijdig violist. Hij 
treedt op in binnen en 
buitenland, op tv en ra-
dio. 
Ook Ephraim is een 
allround musicus, met 
name op cello. 

Beide musici hebben voor hun concert op Vlieland een veelzijdig programma sa-
mengesteld met werken van J.S. Bach, A. Honneger, R. Gliere, Daan Manneke en 
Eva Mees.

- Woensdag 12 juli : Dasha Beets Quartet met o.a. Peter Beets “Bach because”

Dasha  (Skorok hodova)  
Beets is een rijzende ster als 
jazz-zangeres, 
Peter Beets is een van `s 
werelds beste jazzpianisten. 
Beide musici worden onder-
steund door drums en een 
bassist. 
Zij brengen een betoverend 
programma met zang, sa-
menspel en improvisatie en 
een scala aan swingende rit-
mes. 

Aan het programma, waarin veel muziek van J.S. Bach een "jazzy `jasje" krijgt 
is tien jaar gewerkt. Het wordt voor Peter Beets zijn eerste optreden in de serie 
Concerten bij kaarslicht, daar waar hij jaren geleden vaak in de Bolder optrad.
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- Woensdag 19 juli : Skaza Kwartet, strijkkwartet

Het Skazka Kwartet, ont-
staan in 2020, is een nieuw 
gezicht in het Nederlandse 
kwartettenlandschap.
Skazka is het Russische 
woord  voor  ve rh a a l  of 
sprookje en dat is precies 
wat het kwartet nastreeft: 
het vertellen van verhalen. 

In 2022 was het kwar tet 
winnaar van het Storoni 
Concours en sindsdien werd 
er in vrijwel alle belangrijke concertzalen en tijdens festivals opgetreden. Nodig tijd 
dus om dit kwartet uit te nodigen voor een Concert bij kaarslicht op Vlieland.

- �Woensdag 26 juli : Trio Escapada [viool, cello en piano]; Zuid-Amerikaans 
programma 

Na hun zeer succesvolle op-
treden vorig jaar kon het niet 
anders dan dit fantastische 
Trio opnieuw uit te nodigen 
voor opnieuw een concert op 
Vlieland. 
Emma Breedveld (viool), 
Bence Huszar (cel lo) en 
Sebastiaan van Delft (piano) 
bundelen al sinds 2014 al 
hun kwaliteiten in dit gloed-
volle Trio. 

Geworteld in de Argentijnse tango en de klassieke muziek beweegt dit Trio zich vir-
tuoos langs de grenzen van de genres. De musici zijn meesters op hun instrument 
en zetten met hun dynamische en gepassioneerde spel elke zaal (of kerk!) in vuur en 
vlam. Op het programma staat veel muziek van Piazzolla, maar er worden ook eigen 
composities gespeeld en werken van andere componisten.
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Legaten en erfstellingen

De Protestantse Gemeente op Vlieland is door de belastingdienst aangewezen als 
een “algemeen nut beogende instelling”. Dat betekent dat giften (waaronder er-
fenissen en legaten) aan onze gemeente of aan de diaconie niet worden belast 
met schenkingsrecht. Ook mag u uw giften meetellen voor uw giftenaftrek bij 
uw aangifte inkomstenbelasting. Schenken aan de gemeente of de diaconie is dus 
fiscaal voordelig!

- Woensdag 2 augustus : Meri Khojayan, viool en Robert Poortinga, piano

De van oorsprong 
Armeense violiste 
Meri Khojayan en de 
Friese pianist Robert 
Poortinga vormen al 
een aantal jaren een 
hecht duo, zowel mu-
zikaal als in het da-
gelijks leven. 
Na hun studies in 
Jerevan, Groningen 
en New York troffen 
zij elkaar in Maas-
tricht waar zij aan 
het conservatorium 
voor hun masters studeerden. Zij wonen momenteel in Italië maar komen graag naar 
Vlieland, dit al voor de vijfde keer. Op het programma Sonates voor viool en piano 
van Schubert, Elgar, Saint-Saëns en Bartok.

Toegangskaarten: 

Op de dag van het concert als dit op woensdag is: van 10.00 tot 12.00 aan de kerk. 
Is het concert op zaterdag dan van 11.00 tot 12.30 uur aan de kerk.
Pinnen of cash. 
Reserveren (aanbevolen): www.nicolaaskerk-vlieland.nl  of 06-30873617
De concerten worden mede mogelijk gemaakt door Hotel De Herbergh van Flielant.
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Kopij 
De kopij voor de volgende kerkbel (augustus/september 2023) kan worden opgestuurd t/m 
donderdag 27 juli 2023 naar Piety de Boer, e mail: deboerpiety@gmail.com

 

	 Kerkplein 7 • 8899 AW Vlieland
	 scriba@protestantsegemeentevlieland.nl
	 www.protestantsegemeentevlieland.nl
		

Bankrekeningen:
NL 95 RABO 0367.6000.21 t.n.v. Protestantse Gemeente Vlieland op Vlieland
NL 08 RABO 0367.6007.14 t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland
NL 36 RABO 0119.3246.36 t.n.v. het Restauratiefonds

Informatie over een abonnement op de Kerkbel vindt u in de Kerkbel.

Kerkenraad van de Protestantse Gemeente op Vlieland:

	 Predikant/ 	 mevr. J.M.B. van der Plaat, Kerkplein 5, 8899 AW Vlieland
	 Voorzitter:	 tel. 06-57490586; e-mail: jmbvanderplaat@hetnet.nl

	 Ouderling/	 H. van Keulen, Dorpsstraat 41, 8899 AB Vlieland
	 Scriba:	 tel. 0562-451573; e-mail: vankeulenharry@gmail.com

	 Diaken:	 mevr. P. de Boer, Zuiderhaven 19-1, 8861 CK Harlingen
		  tel. 06-50557700; e-mail: deboerpiety@gmail.com
		  Website, Kerkomroep, Kerkbel en rooster

	 Diaken	 mevr. C. de Jong-Mollema, Havenweg 11, 8899 BB Vlieland
	 Vlieland:	 tel. 0562- 451110; e-mail: co.jong@planet.nl
		  Coördinatie bloemen

	 Preekvoorziening	 mevr. J.M. Stalman-Peters

	 Kerkrentmeester/	 mw. I. Horn, Dorpsstraat 143, 8899 AG Vlieland, 
	 Geen lid KR:	 e-mail: i.horn@ziggo.nl

	 Koster:	 mevr. I. Rugenbrink, Middenweg 19, 8899 BA Vlieland
		  tel. 06-54252762

	Verhuur kerkgebouw	 info@nicolaaskerk-vlieland.nl, tel. 06-23218960
 	 + agendabeheer


