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Beste lezers,
Voor u ligt de Kerkbel voor april en mei 2023. Deze 
keer ook weer met nieuws vanaf Kerkplein 5, met in-
formatie over de kerkdiensten die iedere zondag ge-
houden worden, over bijzondere diensten zoals deze 
keer, de diensten in de Stille week. Informatie over de 
RK-vieringen die hier iedere maand gehouden wor-
den. En ook voor de komende maanden staan er weer activiteiten op de agenda. 
Verder een in memoriam van mevrouw Rie Buurman-Ruigrok en mevrouw Henny 
Kikstra. Ook staan er weer de bijdragen in van pastor Susan Boukema en van Aad 
Kamsteeg. En een verslag over een sjoelmiddag, welke georganiseerd wordt door de 
Stichting Nicolaaskerk. De concerten bij kaarslicht gaan weer beginnen, de eerste is 
op zaterdag 27 mei! Lees ook over een Franse Filmdag in april.
Wilt u ergens op reageren, dan mag dat! GRAAG zelfs!!!
Heeft u een reactie of een opmerking of misschien een leuke suggestie voor onze 
Kerkbel, geef het alstublieft aan ons door. Dit kan per e-mail op het volgende e-
mailadres; kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl
of per post aan; Redactie Kerkbel, Kerkplein 7, 8899 AW  Vlieland

Wij zien weer uit naar uw reacties!
Redactie Kerkbel

Kerkbel

Mocht u deze Kerkbel na een kerkdienst mee hebben genomen en hem graag per 
email ontvangen op uw thuisadres, 
dan kunt u dat opgeven via kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl
Maakt u geen gebruik van internet, dan kunt u de Kerkbel ook per post ontvangen. 
Richt uw verzoek dan aan; Redactie Kerkbel, Kerkplein 7, 8899 AW Vlieland
Een abonnement op de papieren Kerkbel kost minimaal € 30,- per jaar. 

Overigens staat de Kerkbel ook op de website van de kerk
www.protestantsegemeentevlieland.nl op de Homepagina en onder kopje ‘Over ons’ 
en dan Ons kerkblad.

Voor wie de Kerkbel per post ontvangt en hem net zo lief digitaal ontvangt, geef dat 
dan svp door. Ook ontvangen wij graag een verhuisbericht of bericht van overlijden.

De kerkdiensten in april en mei 2023:

Zondag 2 april, 10.00 uur - 6de zondag 40-dagentijd, Palmpasen 
 ds. Jaap Meijer, Bennekom 
 organist; Otto Roelofsen, Kimswerd
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Maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 5 april, 19.00 uur
 Vespers in de Stille Week
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland

Donderdag 6 april, 19.30 uur - Witte donderdag, Viering van brood en wijn
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist; Frank Water, Voorthuizen

Vrijdag 7 april, 19.30 uur - Goede Vrijdag 
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist; Frank Water, Voorthuizen
 pianist; Willem Brons, Almere

Zaterdag 8 april 21.30 uur - Stille zaterdag, Viering van brood en wijn
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist; Frank Water, Voorthuizen

Zondag 9 april 10.00 uur - Paasmorgen
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist; Frank Water, Voorthuizen

Zondag 16 april 10.00 uur
 ds. Teunard van der Linden, Harlingen
 organist; Jan Zuidema, Hoorn [N.H.]

Maandag 17 april 19.00 uur
 Pastor Susan Boukema, Woord- en Communieviering

Zondag 23 april 10.00 uur
 ds. Sietske van der Hoek, Amstelveen
 organist; Erik Nijzink, Hardenberg

Zondag 30 april, 10.00 uur 
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist; Jurjen de Jong, Aldeboarn

Donderdag 4 mei, 19.15 uur - Dodenherdenking 
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist; Laurens de Man, Utrecht

Zondag 7 mei, 10.00 uur
 ds. Aad van Endhoven, Rotterdam
 organist; Maarten Spaans, Rotterdam

Zondag 14 mei, 10.00 uur
 ds. Aad van Endhoven, Rotterdam
 organist; Maarten Spaans, Rotterdam

Donderdag 18 mei, 9.00 uur - Hemelvaart, ochtendgebed
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist; Nico Blom, Gorinchem

Zondag 21 mei, 10.00 uur   
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist; Nico Blom, Gorinchem
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Maandag 22 mei 19.00 uur
 Pastor Susan Boukema, Woord- en Communieviering

Zondag 28 mei, 10.00 uur - Pinksteren
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist; Otto Roelofsen, Kimswerd

Zondag 4 juni, 10.00 uur
 ds. Wim Beekman, Koudum 
 organist; Otto Roelofsen, Kimswerd

Zondag 11 juni 10.00 uur   
 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
 organist; Otto Roelofsen, Kimswerd

Kerkomroep vanuit de Nicolaaskerk Vlieland

De kerkdiensten worden live uitgezonden.
U kunt meeluisteren via de website www.kerkomroep.nl en onder gemeente: “Vlie-
land” invullen. Of u gaat naar onze website www.protestantsegemeentevlieland.nl 
en hier naar kerkdiensten en onderaan de bladzijde vindt u de link naar de kerkom-
roep. De orden van dienst staan op de website zodat u, als luisteraar, mee kunt zin-
gen en lezen. U vindt de orde van dienst bij kerkdiensten. 

Kerkplein 5

Pasen en drie bomen 
Pasen is een moeilijk verhaal. Een verhaal dat we niet kunnen geloven. Want het 
kan immers niet? Dood zijn en weer levend worden… Opstaan uit het graf…
‘Je moet het geloven’ hoor ik mensen zeggen. Maar wat moet ik dan geloven? Het 
Bijbelse verhaal? Het verhaal van het lege graf? Dat een dode weer tot leven is ge-
komen? De mensen die daar bij waren, die er getuigen van waren, wisten er ook niet 
goed raad mee. Er werd aan grafroof gedacht, ‘Waar hebben ze hem neergelegd?’. 
Er zijn verschijningsverhalen. Maar allemaal verrassend anders. Anders in de zin 
van: je kan het (of beter: hem) niet aanraken. En een oproep om je ‘te keren naar 
het leven’. Toch geloof ik in Pasen. Dat het leven weer doorbreekt door de harde 
dood heen. Niet in de zin van ‘de graven op het kerkhof springen open en de doden 
komen tot leven’. Maar in de zin van ‘het leven dringt weer door de dood in mijzelf 
heen’. Het gemis van een dierbare, de dood van een dierbare, kan jou doodmaken. 
Het leven doet pijn, de zon schijnt niet meer en alle energie is op. En je sleept jezelf 
mee omdat het moet, maar niet omdat je er plezier aan beleeft. Je voelt je meer dood 
dan levend en er zijn tijden dat je denkt: waarom leef ik nog? Was ik maar dood!
We noemen dat ‘rouw’. Je bent in de rouw. En dat is keihard werken. Rouwen is 
een werkwoord. Je bent rouwarbeid aan het verrichten. En hoe dat moet? Hoe je 
dat doet? Er is geen recept voor. Ieder gaat zijn/haar eigen weg daarin. Het is een 
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proces. Maar het donker gaat lichter worden. Het leven keert langzaam weer terug. 
Het wordt nooit hetzelfde als vroeger. Het wordt anders. En dat krijgt zijn heel eigen 
waarde. Zoals ‘vroeger’ een eigen waarde had en in herinnering bewaard blijft.
Het begint langzaam: bloeiende narcissen - ineens zie je ze en je voelt iets van het 
nieuwe leven. En misschien duurt het wel weer een week of langer voor je weer iets 
van leven voelt. Maar het was er. En het geeft je kracht, hoop. Het maakt je even 
blij. Of je hoort het fluiten van een vogel. Of je ziet de glinstering van het Wad. Heel 
lang had je het niet gezien, niet gehoord. Had je er geen oog voor, geen oor voor. Zo 
zat je opgesloten in jouw rouw, in jouw verlies, in jouw dood. Tot je merkt dat je kan 
opstaan. Opstaan uit jouw dood. Dat je daar de kracht voor hebt. En dat je niet al-
leen opstaat maar je ook weer keert naar het leven toe. Zo zijn er veel Paasverhalen. 
Verhalen die vertellen dat het leven weer doorbreekt door de dood heen. (En er 
zijn veel soorten dood, er wordt gerouwd om veel soorten verlies. Verliessituaties 
waarin mensen opgesloten zitten en het leven weer opnieuw moeten zien te vin-
den. Rouwarbeid wordt op veel terreinen van het leven gedaan.) Jaren geleden vond 
ik een verhaal over drie bomen. Voor mij is het een Paasverhaal. Ik geef het graag 
door.

Drie bomen
Gisteren was ik in het bos. Op zoek naar drie bomen die ik eerder had gezien. Drie 
bomen die alle drie een grote tak waren kwijtgeraakt. Drie bomen die alle drie op 
een andere manier met hun verlies waren omgegaan. Vandaag heb ik ze weer gevon-
den en gesproken. De eerste boom rouwde nog steeds om haar verlies en zei ieder 
voorjaar, als de zon haar uitnodigde om te groeien: “Nee, dat kan ik niet want ik mis 
een heel belangrijke tak”. Ik zag dat ze klein was gebleven en in de schaduw stond 
van de andere bomen. De zon drong niet meer tot haar door. De wond was duidelijk 
zichtbaar en zag er naakt uit. Het was het hoogste punt van de boom. 
De tweede boom was zo geschrokken van de pijn, dat ze snel had besloten het ver-
lies te vergeten. Ze was moeilijk te vinden, want ze lag op de grond. Een voorjaars-
storm had haar doen omwaaien. Ze had de greep op de aarde verloren. De plek 
van de wond was moeilijk te vinden. Het zat verstopt achter een heleboel vochtige 
bladeren, waar het lag te rotten. De derde boom was ook erg geschrokken van de 
pijn en leegte in haar lijf en ze rouwde om haar verlies. Het eerste voorjaar, toen de 
zon haar uitnodigde om te groeien, had ze gezegd: “Dit jaar nog niet”. Toen de zon 
het tweede voorjaar weer terugkwam met de uitnodiging had ze gezegd: “Ja zon, 
verwarm mij, zodat ik mijn wond kan verwarmen. Ziet u, mijn wond heeft warm-
te nodig, opdat ze weet dat ze erbij hoort”. Toen de zon het 
derde voorjaar weer terugkwam sprak de boom: “Ja zon, laat 
mij groeien, ik weet dat er nog zoveel te groeien is”. De derde 
boom was ook moeilijk te vinden, want ik had niet verwacht 
dat ze zo groot en sterk was geworden. Gelukkig heb ik haar 
herkend aan de dichtgegroeide wond, die vol trots in het zon-
licht werd gehouden. (bron onbekend)
Dat het maar Pasen mag worden!

Hartelijke groet, ds. Anne-Mieke van der Plaat
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Uit de gemeenschap van kerk en eiland

In Memoriam Rie Buurman-Ruigrok
Sassenheim, 23 april 1935 - Vlieland, 1 februari 2023

Onderstaand Memoriam is genomen uit de tekst zoals door zoon Gerrit is uitge-
sproken tijdens het afscheid in de Nicolaaskerk.

Het leven van mijn moeder ging up en down maar meer down, ook refererend aan 
mijn broer Frits die het Down syndroom maar daarbij ook nog eens lichamelijk ge-
handicapt was, zwaar hartpatiënt. We waren met vier in ons gezin en moeder was de 
absolute kracht hier achter, mijn vader 18 jaar ouder en al op leeftijd toen hij trouw-
de en kinderen kreeg, had grote moeite om buitenshuis met mijn broertje om te gaan 
en dus echt alles kwam op mijn moeder neer. En vele ziekenhuisopnames en ziektes 
later van zowel Frits als mijn vader, ging dat ook lichamelijk bij haar vreten.
Ik kom nu op een Frans spreekwoord die voor velen misschien wel allen geldt:  
Partir c’est mourir un peu oftewel elke keer dat je afscheid neemt, sterft er een stuk-
je van jezelf. En voor 1 leven heeft mijn moeder te veel van deze stukjes gehad, veel 
te veel. Een Nederlands spreekwoord wat men veel hoort is ieder huisje heeft zijn 
kruisje dat klopt maar volgens mijn moeder was het voor haar geen kruisje maar 
een kruis. Het eerste grote stuk was toen mijn vader overleed maar het grootste stuk 
was toen mijn broer Frits overleed en mijn moeder niet in een kuil maar in een kra-
ter donderde en dat was tevens het begin van het einde, een moeder hoeft normaal 
gesproken nooit haar kind te verliezen. Toch bleef ze ondanks alles altijd positief en 
opgeruimd ondanks veel zorgen en verdriet maar ook met een overvloed aan liefde 
en altijd te proberen iedereen op deze aardkloot het naar het zin te maken. Altijd lie-
ver geven met een warme hand dan met een koude zei ze altijd. En zij bleef dit ook 
doen tot het bittere einde. Op het laatst zei zij nog dat normaal de moeder het kind 
verzorgt en dat het in dit geval nu andersom is, de zoon (kind) verzorgt de moeder 
maar weet dat ik het heel graag gedaan heb.

In Memoriam Hendrik (Henk) van Randen
Harlingen, 19 november 1937 - Vlieland, 2 februari 2023

Het is helaas niet gelukt om de tekst voor dit In Memoriam in te leveren.

In Memoriam Hinke (Henny) Kikstra
Vlieland, 19 mei 1954 - 22 februari 2023

Op woensdag 22 februari stond de tijd even stil. Mijn wereld stond stil. Een tele-
foontje van Vlieland dat mijn moeder was overleden. Zomaar ineens. Zomaar uit 
het niets. In plaats van dat mijn moeder die avond bij mij in Leeuwarden was om op 
Hanna en Hugo te passen zat ik op de reddingboot naar Vlieland.  



6 7

Mijn moeder was een echte Vlielandse. Geboren en getogen op het eiland. Ze 
hield van het eiland, van het leven op het eiland en van de mensen. Toen ze jon-
ger was heeft ze op andere plekken gewoond; een high-school jaar in Amerika, een 
paar jaar als au pair in Duitsland en in Groningen voor een baan bij de bank. Daar 
heeft ze mijn vader leren kennen en samen hebben ze een aantal jaren in Drachtster 
Compagnie gewoond. Daar ben ik ook geboren. Toen mijn ouders gingen scheiden 
ging mijn moeder samen met mij terug naar Vlieland.  
Op Vlieland hebben we een tijdje op de Midscheeps gewoond. Wat was ze blij toen 
we een huisje kregen in de Nieuwestraat. Mijn moeder vond het altijd maar ver 
fietsen naar de Midscheeps, ze vond het altijd koud en hard waaien als we voorbij 
de coupure fietsten. Mijn moeder genoot van het leven. Ze was dol op haar werk; 
eerst bij Café de Zeevaert en daarna heel veel jaren als hoofd huishouding in het 
Strandhotel. Hoewel ze vaak aan het mopperen was op al die medewerkers die kwa-
men en gingen, haalde ze er ook veel voldoening uit. En ze hield van gezelligheid en 
een feestje. Regelmatig was mijn moeder in het dorp te vinden op een terrasje of bij 
het Praethuys. De avond voordat ze overleed was ze nog in het Praethuys. Dat geeft 
wel aan hoe onverwachts haar overlijden was. Overleden in haar eigen huis, het huis 
waar ze is geboren. Veel te vroeg. Ik had haar zo graag nog bij ons gehad. Zo graag 
nog mooie momenten samen met Hanna en Hugo gegund. Ze genoot zo van haar 
pensioen, van haar rondjes wandelen door het bos en over de dijk en rommelen in 
haar geliefde tuin. En zo nu en dan een drankje met haar lieve vrienden. 

Voor altijd in mijn hart, Karina 

Wat staat er op het programma...

Stille Week (maandag 3 april tot en met 8 april) en Paasmorgen
Dit is de week voorafgaande aan Pasen. Iedere avond zal in de kerk een viering zijn 
die past bij de gebeurtenissen van de dagen naar Pasen toe. Maandag, dinsdag en 
woensdag is om 19.00 uur een korte vesper. Donderdag (Witte Donderdag) staat het 
laatste avondmaal van Jezus centraal. Deze viering begint om 19.30 uur.
Vrijdag (Goede Vrijdag) gedenken we het lijden en sterven van Jezus. In gedachten 
lopen wij de kruisweg met de muziek van Liszt, de Via Crucis. Deze viering begint 
om 19.30 uur. Zaterdag (Stille Zaterdag) begint de viering om 21.30 uur. Dit is een 
viering van waken en hopen en uitzien naar het licht. Een viering vol rituelen en 
symboliek met als hoogtepunt het binnendragen van de nieuwe Paaskaars: Licht dat 
terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij u blijft!
Na deze week van gedenken en vieren volgt de Paasmorgen. Het leven wint het van 
de dood, het licht wint het van het donker. Deze viering begint om 10.00 uur.

Wandelen met ontmoeting, gesprek en maaltijd (zaterdag 22 april)
Zaterdagmiddag 22 april gaan we met een aantal mensen wandelen op ons eiland.
We willen niet alleen van de mooie natuur genieten maar ook van elkaar. 
Daarom staat - behalve wandelen - ook het gesprek en de ontmoeting centraal. 
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Gespreksonderwerp en thema voor dit alles is: wat is voor jou van waarde! 
We verzamelen om 13.30 uur bij de Nicolaaskerk op het Kerkplein.
De wandeling zal ongeveer 3 uur duren. Rond 16.30 uur komen we weer bij de kerk. 
Daar drinken we wat met elkaar en rond 17.30 uur brengt Renee van haar eethuisje 
een heerlijke voedzame maaltijd naar ons toe. Na de maaltijd sluiten we deze dag 
met elkaar af en rond 19.00 uur gaat iedereen weer naar huis. Hopelijk hebben we 
dan een heel mooie en waardevolle dag met elkaar gehad. Wil je meedoen? Je bent 
van harte welkom. Graag even aanmelden bij jmbvanderplaat@hetnet.nl of 06-
57490586. Aanmelden kan uiterlijk tot en met woensdag 19 april. Dit i.v.m. de maal-
tijd. Kosten voor de maaltijd zijn € 16,00. Graag contant betalen.

Herdenkingsbijeenkomst 4 mei
De herdenkingsbijeenkomst in de kerk begint om 19.15 uur (de kerk is vanaf 19.00 
uur geopend). De gedichten van de leerlingen van de Jutter staan weer centraal. En 
de namen van de geallieerde soldaten die op Vlieland begraven liggen worden ook 
nu weer door de leerlingen van het VMBO genoemd.
Ongeveer tien minuten voor acht uur verlaten we de kerk om in stilte naar het monu-
ment op de begraafplaats te gaan. Als u niet in de kerk was kunt u aansluiten achter 
de mensen die de kerk verlaten. U kunt dan wachten op het kerkplein.
Om acht uur zijn wij 2 minuten stil en gedenken wij hen die stierven voor de vrij-
heid. Vervolgens worden kransen en bloemen gelegd.

Hemelvaartsdag (donderdag 18 mei)
Op veel plaatsen begint Hemelvaartsdag heel vroeg met dauwtrappen. Wij hebben 
dat enigszins aangepast. Wij beginnen om 7.00 uur met een Emmauswandeling.
In tweetallen gaan we op pad en lopen het 1ste kwartier in stilte. Vervolgens volgt 
een gesprek waarbij eerst de één een kwartier aan het woord is en het volgende 
kwartier de ander. Als wandelen een probleem is kan je toch meedoen. Bij mooi 
weer is er wel een plekje op het Kerkplein te vinden of je kan lekker beschut in de 
kerk gaan zitten. Om 8.00 uur is iedereen welkom voor het ontbijt in de kerk. Ook 
als je niet met de Emmauswandeling hebt meegedaan.
Om 9.00 uur sluiten we af met een ochtendgebed. Ook hier is iedereen welkom. Ook 
als u thuis hebt ontbeten.

Om een idee te hebben wat wij moeten in slaan voor het ontbijt is het fijn als je je 
aanmeldt: jmbvanderplaat@hetnet.nl of 06-57490586
Er staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage voor de onkosten van het ontbijt.

Tentoonstelling ‘Vrouwen die muren afbreken’

Deze mooie tentoonstelling was er zonder Trijn van Leemput nooit gekomen.
Trijn, een Utrechtse vrouw, ging op 2 mei 1577 ‘met een groep vriendinnen en 
buurvrouwen, gewapend met houwelen en een blauw schort aan een bezemsteel als 
vaandel’ naar een gehate dwangburcht op het Vredenburg waaruit de Spaanse over-
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heersers verjaagd waren en begon met de sloop. Waar de bestuurders van de stad 
steeds maar weer over vergaderden en niet tot een besluit kwamen, lukte het Trijn 
en haar vrouwen door hun krachtdadig optreden. Dit verhaal inspireerde Véronique 
Konings en zij is op zoek gegaan naar de ‘Trijnen’ van deze tijd. Vrouwen die fi-
guurlijk muren afbreken, maar daarvoor eerst hun eigen obstakels moesten verwij-
deren. Die vrouwen zijn gevonden en tien van hen zijn geïnterviewd door Véronique 
en geportretteerd door fotograaf Ilvy Njiokiktjien voor een reizende tentoonstelling 
die deze zomer naar Vlieland komt, in onze Nicolaaskerk. De tentoonstelling is van-
af donderdag 25 mei tot en met zondag 27 augustus te bezichtigen op de momenten 
dat de kerk open is. Véronique zal in deze periode een paar keer in de Nicolaaskerk 
een Theater-vertelling verzorgen. De eerste keer zal zondag 2 juli zijn. Overige data 
worden later bekendgemaakt. Inmiddels is er ook een mooi boek verschenen over 
deze en nog een heleboel andere murenafbreeksters onder de titel ‘Vrouwen die mu-
ren afbreken; 22 opbouwende verhalen’. Het boek is geschreven door Véronique en 
voorzien van prachtige foto’s gemaakt door fotograaf Ilvy Njiokiktjien.  Het boek is 
te koop in Museum Tromp’s Huys. 
In deze periode zal ik, predikant, op zoek gaan naar Bijbelse vrouwen die muren 
hebben afgebroken. In de vieringen zullen zij centraal staan, omringd door de por-
tretten en verhalen van tien eigentijdse vrouwen.

Agenda

Maandag 3 april 14.00 - Kerkenraadsvergadering Nicolaaskerk

Ma 3, di 4, woe 5 april 19.00 
- 19.30 uur

Vesper Stille Week Nicolaaskerk

Woe 5 april 10.15-11.15 uur Koffie-uurtje De Ton

Don 6 april 19.30 uur Witte Donderdag viering Nicolaaskerk

Vrij 7 april 19.30 uur Goede Vrijdag viering Nicolaaskerk

Za 8 april 21.30 uur Stille Zaterdag viering Nicolaaskerk

Za 22 april 13.30-19.00 uur Wandelen, met ontmoeting, 
gesprek en maaltijd

Nicolaaskerk

Ma 1 mei 14.00 - Kerkenraadsvergadering Nicolaaskerk

Woe 3 mei 10.15-11.15 uur Koffie-uurtje De Ton

Don 4 mei 19.00 uur Herdenkingsbijeenkomst 4 mei Nicolaaskerk

Don 18 mei Hemelvaartsdag
7.00 uur - Emmauswandeling
8.00 uur - Ontbijt
9.00 uur - Ochtendgebed

Nicolaaskerk

Woe 24 mei Opening tentoonstelling 
Vrouwen die muren afbreken

Nicolaaskerk
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Vanaf donderdag 25 mei tot 
en met zondag 27 augustus

Tentoonstelling ‘Vrouwen die mu-
ren afbreken’

Nicolaaskerk

Iedere werkdag 16.30 - 17.30 
uur

Plek van Stilte (Open Kerk) Nicolaaskerk

Berichten uit de kerkenraad

Collectes 
Hierbij de lijst voor de diaconale collectes van april en mei 2023:
Uitleg over de collectes kunt u vinden op de website en dan onder kopje ‘Over ons’ 
en dan naar Financiën. 
Zondag 2 april: Prot. kerk - 40-dagencollecte - Kinderen en jongeren
Donderdag 6 april: Voedselbank Harlingen
Zaterdag 8 april: Voedselbank Harlingen
Zondag 9 april: KiA - Pasen collecte - Werelddiaconaat [Moldavië] 
Zondag 16 april: KiA - Eigen diaconie
Zondag 23 april: Provinciaal Advies 2
Zondag 30 april: Provinciaal Advies 9 
Zondag 7 mei: KiA - Noodhulp [Oekraïne] 
Zondag 14 mei: KiA - Diaconaat Nederland
Donderdag 18 mei: Eigen diaconie
Zondag 21 mei: Prot. kerk - Missionair werk
Zondag 28 mei: KiA - Pinksteren - Zending [Egypte]
Zondag 4 juni: Provinciaal Advies 10
Zondag 11 juni: Provinciaal Advies 7

Het bankrekeningnummer van de diaconie is: NL08 RABO 0367 6007 14
t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland, met als vermelding de zondag waar-
voor u iets wilt geven.
Uw bijdrage, voor welke collecte dan ook, wordt zeer op prijs gesteld en het wordt 
ook veel gedaan. Wij willen u hiervoor dank zeggen.

Cathrien de Jong en Piety de Boer, Diakenen

Ankertjes

Sinds een paar jaar krijgen de nabestaanden van 
een overleden Vlielander een ankertje uitgereikt 
namens de Protestantse Gemeente Vlieland. De 
diaconie bekostigd deze ankertjes en ze worden 
gemaakt door Karel Nouta. Tijdens de begrafe-
nisdienst wordt het ankertje door een familielid 
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opgehangen in het Stiltecentrum. Als het afscheid niet in de kerk wordt gehouden 
wordt het ankertje in overleg met de familie opgehangen. 
In de gedachtenisdienst op 31 december wordt het ankertje overhandigd aan de na-
bestaanden. Als kerkenraad wilden wij de nabestaanden iets tastbaar meegeven, iets 
meer dan de witte roos, wat natuurlijk ook al een mooi symbool was. Al snel kwa-
men we op het idee van een ankertje wat zo goed past op Vlieland. Op het ankertje 
staat de naam van de overledene + de geboorte - en overlijdensdatum. 
We weten dat het ankertje gewaardeerd wordt en daar zijn we blij om.

Cathrien de Jong en Piety de Boer, 
Diakenen

Bijdrage van een betrokken buitenstaander, Aad Kamsteeg 

De zeeschilderes
Ook al ben je ik weet niet hoeveel keer op Vlieland geweest, kennelijk valt er steeds 
wel iets nieuws te ontdekken. Nog niet zo lang geleden gebeurde me dat opnieuw. 
Min of meer toevallig las ik dat Museum Tromp’s Huys een herdenkingsjaar ter ge-
legenheid van de honderdste geboortedag van Betzy Akersloot-Berg met een jaar 
had verlengd. Betzy who? Inderdaad, ook voor mij was deze vrouw een volslagen 
onbekende.
Onbekend maakt onbemind, zegt men. Maar geldt het omgekeerde ook? Wat Betzy 
Akersloot betreft, bij mij wel. Een bezoek aan en gesprek in het museum boeide me 
zo, dat ik ook over deze zeeschilderes - want dat was ze - ging lezen. Wat me zo in 
haar fascineerde? Haar onafhankelijkheid. In een tijd dat vrouwen vroeg behoorden 
te trouwen en het huishouden hun maatschappelijke plaats was, reisde Betzy op ei-
gen houtje Europa door om te schilderen. Zij huwde pas op 43-jarige leeftijd.
Over onafhankelijkheid gesproken. Betzy, die haar thuis tenslotte in de Admira-
liteitswoning - het huidige museum - vond, was overtuigd christen. Dan zou 
je toch verwachten dat zij zondags optrok naar de Nicolaaskerk. Maar niks er-
van. Enigszins vermanend sprak de voorganger: ‘Ik zie u niet zo vaak in de kerk.' 
‘Zeg maar gerust nooit’, antwoordde Betzy. In plaats daarvan combineerde zij 
thuis naailes met bijbelonderwijs aan Vlielandse meisjes. Betzy hoorde bij de 
Vergadering der Gelovigen die geen formele ambten kennen. Vandaar!
Jammer die afzondering misschien? Ja, maar van dat onafhankelijke denken houd ik 
wel.

Bijdrage van Stichting Nicolaaskerk 

Sjoelmiddag 2 maart
Wat een gezelligheid was het weer in de Nicolaaskerk! 
Er staan 3 sjoelbakken klaar, er is een grabbelton en er 
worden allerhande, veelal zelfgemaakte, spullen te koop 
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aangeboden. Niet alleen begroeten wij deze middag vele enthousiaste sjoelers, maar 
ook belangstellenden voor de bezichtiging van onze mooie kerk. De middag is ge-
organiseerd door een aantal vrijwilligers van de stichting Nicolaaskerk en de op-
brengst komt ten goede aan het restauratiefonds van de Nicolaaskerk.
Er is hard gestreden om de heerlijke prijzen die elke sjoelmiddag gesponsord wordt 
door Lisette Westers. Super bedankt Lisette!
De eerste prijs was een prachtige slagroomtaart. Ook werd er nog gespeeld voor sui-
kerbroden en suikerlatten! Het was vooral spannend tussen Aron Boon en Marjolein 
Valk. Marjolein had uiteindelijk de meeste punten en won de heerlijke taart. 
Gefeliciteerd Marjolein!
Ze heeft de taart thuis verdeeld en Aron ging trots met de helft naar de Ton.
Wat een pracht gebaar en afsluiting van een mooie sportieve middag!

We hopen, mits we voldoende vrijwilligers hebben, op dinsdagmiddag 2 mei weer 
een sjoelmiddag te organiseren. Lijkt het u ook leuk om mee te helpen dan kunt u 
zich opgeven bij Rob en Marie Vlietstra tel. 0646866554

Bankrekening Restauratiefonds
In het stukje hierboven over de sjoelmiddag wordt gesproken over het Restauratie-
fonds van de Nicolaaskerk. Dit fonds is in het leven geroepen om het onderhoud en 
de nodige restauraties te bekostigen. Dit alles om de Nicolaaskerk te behouden. 
Veel bezoekers - maar ook lezers van de Kerkbel - willen hier een steentje aan bij-
dragen en geld overmaken. Voorheen gebeurde dat vaak via de bankrekening van de 
kerk, maar er is er een aparte bankrekeningnummer voor het Restauratiefonds: 
NL36RABO 0119 3246 36.

Redactie Kerkbel

De ochtend van de eerste dag

Heb u dat nou ook? Ik hoop het wel. Het overkomt mij regelmatig dat ik besef hoe 
goed en mooi ons leven hier is. Een warm en droog bed, voldoende lekker eten op 
tafel, warme kleding en goede schoenen, en in huis heerlijk warme pantoffels.
Nee, dat is niet hoogdravend en ook niet ambitieus, maar het zijn wel eenvoudige 
dingen om dankbaar voor te zijn. ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gege-
ven. Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.’
Wij kennen dat lied niet in onze Rooms-Katholieke liedbundel. Dat is jammer, want 
het helpt ons misschien om in ons gewone dagelijkse leven oog te hebben voor al het 
moois en goeds dat ons omringt.

De Katholieke Gemeenschap op Vlieland
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Elk jaar gedenken wij de opstanding van de Heer, maar eigenlijk is het elke dag 
Pasen. Elke dag hebben wij het nodig om te weten dat er altijd hoop is.
Opstanding is ook: overeind blijven in moeilijkheden, hoop houden voor een toe-
komst die er anders uitziet dan je had gedacht. Opstanding is ook: weten dat de 
Eeuwige met ons is, in alle duisternis, tot op de bodem van de put.

Ineens treft het mij dat in alle evangeliën bij de teksten over Pasen staat: bij het och-
tendgloren van de eerste dag. Ze zijn dus in het donker opgestaan en met verdriet in 
het hart op weg gegaan. Ze weten nog niet dat het de eerste dag zal worden van een 
nieuwe tijd.  In die woorden ‘eerste dag’ klinkt een echo door van de eerste verzen 
van Genesis.

Geldt dat misschien ook voor ons? Is dit de ochtend van een nieuw tijdperk?  In 
ieder geval is dit de tijd om elkaar vast te houden en bij te staan. Elkaar gaande te 
houden als Gods Volk onderweg. Wij kunnen niet overzien wat er morgen komt, 
maar wij kunnen vandaag leven, in dankbaarheid en in onderlinge verbondenheid, 
en elkaar tot troost zijn. 

John Henri kardinaal Newman zegt het zo:
Leid mij, vriendelijk licht
Door het duister om me heen
Wijs Jij mij de weg
De nacht is donker, mijn thuis zo ver
Wijs Jij de weg
Belicht de plaats waar ik mijn voeten zet
Nee, ik vraag Je niet de horizon te mogen zien
Eén stap is al genoeg.

Susan G. Boukema-Koopman

Vieringen

maandag 17 april  19.00 uur
maandag 22 mei  19.00 uur
maandag 19 juni  19.00 uur

Inlichtingen over de plaats:
Mevrouw A. Roos-van der Heide, Lutinelaan 6, 8899 BE Vlieland
tel. 06-51293749 of pastor S. Boukema 06-53269330
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COLOFON
 R.K. Pastoraat Vlieland
pastor Susan Boukema-Koopman (eerst aanspreekbaar)
woonadres: Buorren 97, 9081 AP Lekkum
email: susan@kpnplanet.nl
telefoon: 058-2661981 / mobiel: 06-53269330

pastoor Marco Conijn
werk en woonadres: Dûbele streek 16, 9035 AJ  Dronryp
email: c.m.conijn@hotmail.com
telefoon: 0517-233288 / mobiel: 06-21833503

Dinsdagmiddagfilms In Podium Vlieland 

Bent u vergeten zich aan te melden voor de Franse films op dinsdag 4 april? Als u 
de Franse filmdag inclusief lunch toch nog graag zou willen meemaken, bel dan met 
Judith van Houten of er nog plaats is. tel 06 1812 1214.

Het arrangement kost voor leden van de VESV € 27,50  voor twee films en een 
lunch met een Frans tintje. Niet-leden betalen € 30,00 voor het arrangement. 

Bankreknr. NL84INGB0009007286 t.a.v. J. van Houten, o.v.v. Filmdag. Als u alleen 
een of beide films wilt zien, dan kunt u gewoon bij de kassa van Podium Vlieland 
een kaartje kopen. Entree € 10,00 per film, leden VESV € 6,00 per film. Dit is het 
einde van het dinsdagmiddag film seizoen. In oktober start een nieuw seizoen.

Jean de Florette (120 min.) en Manon des 
Sources (113 min.) zijn twee opvolgende de-
len van één verhaal, gebaseerd op een roman 
in twee delen. Beide films uit 1986. Het ver-
haal speelt zich af in een bloedheet en droog 
stukje Provence, met dorpelingen die niets 
moeten hebben van een nieuwkomer uit de 
stad met nieuwerwetse ideeën. Ze zitten hem 
dwars, maar... Met o.a. Ives Montand  Gérard 
Depardieu, Daniel Auteuil en Emmanuelle 
Béart.  

De films draaien als altijd in Podium Vlieland. We lunchen  bij het Eetwinkeltje van 
Renée, Dorpsstraat 182.   En natuurlijk zit er in de arrangementsprijs korting ver-
werkt, met dank aan Renée en Podium Vlieland.  
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Legaten en erfstellingen

De Protestantse Gemeente op Vlieland is door de belastingdienst aangewezen als 
een “algemeen nut beogende instelling”. Dat betekent dat giften (waaronder er-
fenissen en legaten) aan onze gemeente of aan de diaconie niet worden belast 
met schenkingsrecht. Ook mag u uw giften meetellen voor uw giftenaftrek bij 
uw aangifte inkomstenbelasting. Schenken aan de gemeente of de diaconie is dus 
fiscaal voordelig!

CONCERTEN  bij  KAARSLICHT 2023

Nicolaaskerk Oost-Vlieland - 39ste seizoen
Aanvang concerten: 20.30 uur. Kerkdeur open 20.00 uur. Entree: € 17.50.

- Zaterdag 27 mei : Pianorecitel door Willem Brons
Traditiegetrouw beginnen de Concerten bij kaarslicht in 
de Nicolaaskerk op de zaterdag voor Pinksteren. Zo ook 
dit [39ste] seizoen. Dit jaar komt de zeer bekende pianist 
Willem Brons naar Vlieland. Willem Brons was gedurende 
decennia docent aan het Conservatorium van Amsterdam 
en leidde in deze hoedanigheid vele bekende en uitstekende pianisten op. Hij con-
certeerde in vele landen, binnen en buiten Europa en gaf [geeft] talrijke masterclas-
ses. Voor het concert op Vlieland heeft Willem Brons een prachtig programma sa-
mengesteld met werken van Mozart, Beethoven, Rachmaninov en Fr. Chopin.

- Zaterdag 3 juni : Eleonore Pameijer, fluit en Ralph Rousseau, viola da gamba
Eleonore Pameijer behoort tot de bekendste flui-
tisten van Europa. Na haar studie in Amsterdam, 
Italië en de V.S. soleerde ze in vele landen. 
Componisten schreven speciaal muziek voor haar. 
Ze maakte tientallen Cd’s o.a. met gambist Ralph 
Rousseau, die naast musicus ook natuurkundige 
is. Ralph werkt jaarlijks mee aan vele uitvoerin-
gen van de Mattheus Passion en is wellicht de be-

kendste gambist van Nederland. Op het programma staat oude maar ook hedendaag-
se muziek. O.a. Bach, Hotteterre, Debussy en Heijmans.

Toegangskaarten: 
Op de dag van het concert als dit op woensdag is: van 10.00 tot 12.00 aan de kerk. 
Is het concert op zaterdag dan van 11.00 tot 12.30 uur a.d.kerk. Pinnen of cash. 
Reserveren (aanbevolen): www.nicolaaskerk-vlieland.nl, 06-30873617
De concerten worden mede mogelijk gemaakt door Hotel De Herbergh van Flielant.
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Kopij 
De kopij voor de volgende kerkbel (juni/juli 2023) kan worden opgestuurd t/m donderdag 25 
mei 2023 naar Piety de Boer, e mail: deboerpiety@gmail.com

 

 Kerkplein 7 • 8899 AW Vlieland
 scriba@protestantsegemeentevlieland.nl
 www.protestantsegemeentevlieland.nl
  

Bankrekeningen:
NL 95 RABO 0367.6000.21 t.n.v. Protestantse Gemeente Vlieland op Vlieland
NL 08 RABO 0367.6007.14 t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland
NL 36 RABO 0119.3246.36 t.n.v. het Restauratiefonds

Informatie over een abonnement op de Kerkbel vindt u in de Kerkbel.

Kerkenraad van de Protestantse Gemeente op Vlieland:

 Predikant/  mevr. J.M.B. van der Plaat, Kerkplein 5, 8899 AW Vlieland
 Voorzitter: tel. 06-57490586; e-mail: jmbvanderplaat@hetnet.nl

 Ouderling/ H. van Keulen, Dorpsstraat 41, 8899 AB Vlieland
 Scriba: tel. 0562-451573; e-mail: vankeulenharry@gmail.com

 Diaken: mevr. P. de Boer, Zuiderhaven 19-1, 8861 CK Harlingen
  tel. 06-50557700; e-mail: deboerpiety@gmail.com
  Website, Kerkomroep, Kerkbel en rooster

 Diaken mevr. C. de Jong-Mollema, Havenweg 11, 8899 BB Vlieland
 Vlieland: tel. 0562- 451110; e-mail: co.jong@planet.nl
  Coördinatie bloemen

 Kerkrentmeester/ mw. I. Horn, Dorpsstraat 143, 8899 AG Vlieland, 
 Geen lid KR: e-mail: i.horn@ziggo.nl

 Koster: mevr. I. Rugenbrink, Middenweg 19, 8899 BA Vlieland
  tel. 06-54252762

 Verhuur kerkgebouw info@nicolaaskerk-vlieland.nl, tel. 06-23218960
  + agendabeheer


