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Beste lezers,
Voor u ligt de Kerkbel voor februari en maart 2026. Deze 
keer ook weer met nieuws vanaf Kerkplein 5 en informatie 
over de kerkdiensten die iedere zondag gehouden worden. 
Ook voor de komende maanden staan er weer activiteiten 
op de agenda. Als Gedicht-Lied-Gebed is dit keer gekozen 
voor WC-bede. 
Met ook weer de bijdragen van pastor Susan Boukema en 
van Aad Kamsteeg. Er is weer filmnieuws en het programma voor de Concerten 
bij kaarslicht 2026 staat erin! Op zaterdag 28 maart 2026 | 19.30 - 22.00 uur  wordt 
de Johannes Passion, als eerste concert van dit jaar in de reeks Concerten bij 
Kaarslicht, uitgevoerd in de Nicolaaskerk.
Wilt u ergens op reageren, dan mag dat! GRAAG zelfs!!! Heeft u een reactie of een 
opmerking of misschien een leuke suggestie voor onze Kerkbel, geef het alstublieft 
aan ons door. Dit kan per e-mail op het volgende e-mailadres; kerkbel@protestant-
segemeentevlieland.nl of per post aan: Redactie Kerkbel, Kerkplein 7, 8899 AW  
Vlieland. Wij zien weer uit naar uw reacties!

Redactie Kerkbel

Kerkbel

Mocht u deze Kerkbel na een kerkdienst mee hebben genomen en hem graag per 
email ontvan-gen op uw thuisadres, dan kunt u dat opgeven via kerkbel@protestant-
segemeentevlieland.nl. Maakt u geen gebruik van internet, dan kunt u de Kerkbel 
ook per post ontvangen. Richt uw verzoek dan aan: Redactie Kerkbel, Kerkplein 
7, 8899 AW Vlieland. Een abonnement op de papieren Kerkbel kost minimaal 
€.30,- per jaar. Overigens staat de Kerkbel ook op de website van de kerk
www.protestantsegemeentevlieland.nl op de Homepagina en onder kopje ‘Over ons’ 
en dan Ons kerkblad.
Voor wie de Kerkbel per post ontvangt en hem net zo lief digitaal ontvangt, geef dat 
dan svp door. Ook ontvangen wij graag een verhuisbericht of bericht van overlijden.

De kerkdiensten in februari en maart 2026:

Zondag 1 februari, 10.00 uur 	 Viering met brood en wijn en Regenboogviering
	 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
	 organist; Peter Staats, Abcoude
Zondag 8 februari, 10.00 uur	  
	 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
	 organist; Ite Wierenga, Groningen
Zondag 15 februari, 10.00 uur			    
	 ds. Cornelis Visser, Zaandam
	 organist; Vincent van Laar, Eelderwolde 
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Zondag 22 februari, 10.00 uur	 1ste zondag in de 40-dagentijd				 
	 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
	 organist; Otto Roelofen, Kimswerd
Zondag 1 maart, 10.00 uur	 2de zondag 40-dagentijd/viering brood en wijn 
	 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
	 organist; Mea Stelma, Grou
Zondag 8 maart, 10.00 uur	 3de zondag in de 40-dagentijd	
	 ds. Aad van Endhoven, Rotterdam
	 organist; Maarten Spaans, Rotterdam 
Zondag 15 maart 10.00 uur	 4de zondag in de 40-dagentijd		
	 ds. Aad van Endhoven, Rotterdam
	 organist; Maarten Spaans, Rotterdam 
Zondag 22 maart 10.00 uur	 5de zondag in de 40-dagentijd		
	 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland 
	 organist; Peter Staats, Abcoude
Zondag 29 maart 10.00 uur	 6de zondag in de 40-dagentijd - Palmpasen, 
		  Oec.viering
	 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland en
	 pastor Susan Boukema-Koopman, Lekkum
	 organist; Gert Gatsma, Aldeboarn
Donderdag 2 april 19.30 uur	 Witte donderdag, viering met brood en wijn		
	 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
	 organist; Inge Meinardi, Assen
Vrijdag 3 april 19.30 uur	 Goede Vrijdag		
	 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland 
	 organist; Inge Meinardi, Assen en pianist; Willem Brons, Almere
Zaterdag 4 april 21.30 uur	 Stille zaterdag, viering met brood en wijn	
	 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland 
	 organist; Erik Nijzink, Hardenberg
Zondag 5 april 10.00 uur	 Paaszondag	 	
	 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland 
	 organist; Erik Nijzink, Hardenberg

Kerkomroep vanuit de Nicolaaskerk Vlieland

De kerkdiensten worden live uitgezonden. U kunt meeluisteren via de website www.
kerkomroep.nl en onder gemeente: “Vlieland” invullen. Of u gaat naar onze web-
site www.protestantsegemeentevlieland.nl en hier naar kerkdiensten en onderaan de 
bladzijde vindt u de link naar de kerkomroep. De orden van dienst staan op de web-
site zodat u, als luisteraar, mee kunt zingen en lezen. U vindt de orde van dienst bij 
kerkdiensten. 
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Kerkplein 5

Muren
Als kind hoorde ik van de Berlijnse muur en had ik mij daar 
een voorstelling van gemaakt. Dat er een muur door je stad 
loopt - een muur door je land waardoor de mensen die daar 
wonen zich niet vrij mogen en kunnen bewegen. Dat je niet 
naar je familie mag gaan. Dat mensen dat toch proberen en dan 
doodgeschoten worden. Dat mensen een tunnel onder de muur 
graven om te ontsnappen. Ik vond het heel erg voor al die men-
sen. 9 november 1989 is de Muur gevallen. Ik zie de beelden nog voor mij.
De blijdschap, de vreugde, de tranen, de omhelzingen, al die autootjes die toeterend 
rondreden… daar aan beide kanten van de muur. Maar in heel Duitsland, in heel 
Europa, waren mensen geroerd, geëmotioneerd. Ook mijn oma - ik zal niet vergeten 
dat zij tranen in haar ogen had toen zij hoorde dat de muur was gevallen. Zo’n diepe 
indruk had het bestaan van die muur gemaakt. En er was hoop, er was geloof dat dit 
het begin was van een vreedzame wereld. Dat het allemaal goed zal gaan komen. 
Het kan!!! De val van de muur was het begin - is het bewijs dat het kan. Niemand 
had het verwacht, had het gedacht.
Helaas! Inmiddels zijn er weer heel wat muren gebouwd.
In Mexico, op de Westelijke Jordaanoever…
Nu zijn wij mensen best goed in het bouwen van muren.
We bouwen ze ook om onszelf heen. Om onszelf te beschermen, de ander mag niet 
te dichtbij komen. Nare ervaringen - vaak uit de vroegste jeugd - hebben gemaakt 
dat we een muur optrekken. Teleurstellingen in mensen maken dat we niet meer on-
gedwongen de ander tegemoet treden. Het vertrouwen is geschaad en dat maakt dat 
we onze kwetsbaarheid niet zomaar bloot geven.
Dat kan relaties moeilijk maken. Dat kan eenzaam maken.
Want de muur die is opgebouwd - die nodig is om jezelf te beschermen -  daar loopt 
een ander tegen aan. En ja, soms loopt een ander daar op stuk.
‘Hoe kan ik je bereiken? Alsjeblieft, duw mij niet steeds weg… mag ik wat dichter 
bij je komen???’ En wat is het moeilijk om jouw muur te slechten… om steen voor 
steen je muur af te breken… Er is veel liefde, geduld en veiligheid voor nodig.
En die veiligheid brengt mij bij nog een muur. Als ik mij veilig voel kan ik mij vrij 
bewegen en een ander vrij tegemoet treden. Dat verandert als er spanning is - als er 
een kwestie is. Dan word je voorzichtig - tast je af. ‘Hoe denk jij daarover. Hoe sta 
jij erin.’. Hoe gemakkelijk kom je tegenover elkaar te staan. Komen er twee kampen 
en in welk kamp zit jij? Zit ik? Waarschijnlijk is dit een oer mechanisme en hadden 
we dat ooit vroeger nodig want je wilde niet uit de roedel verstoten worden. En is 
het - na al die evoluties die de mensheid heeft doorgemaakt - nog steeds moeilijk om 
met elkaar in verbinding te blijven als er verschillende meningen zijn. Vinden wij 
het moeilijk om in contact te blijven met elkaar. Om elkaar te bevragen: ‘wat maakt 
dat jij er zo over denkt? Wat is belangrijk voor jou? Welke waarde spelen mee?’ En 
eigenlijk is het ook goed om deze vraag eerst eens aan onszelf te stellen.
Muren - ze zijn er in soorten en maten.
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En soms hebben we een gezamenlijke muur die (velen van) ons met elkaar verbindt.
Dat is de zorg en onze machteloosheid om wat er allemaal gaande is in de wereld. 
‘Wat kan ik, wat kunnen wij, eraan doen?’. Velen hoor ik zeggen ‘ik probeer op mijn 
plek licht te brengen in al dat donker door vriendelijk en behulpzaam te zijn’. Maar 
of dat genoeg is, vragen zij zich af. Of dat de leiders in deze wereld tot inzicht zal 
brengen en hun dikke echomuur doet afbreken en hun machtswellust van zee- en 
landjepik doet stoppen?’

Behalve al die muren die de laatste decennia gebouwd zijn is de wereld ook gevuld 
met zorg, onrust, angst en onzekerheid. Veel vertrouwen zijn wij kwijtgeraakt. Wij 
(ook regeringsleiders en andere organisaties) weten niet wat te moeten doen - hoe 
hierop te reageren. Zijn we dan in een hopeloze situatie gekomen? Glijden we dan 
steeds verder de afgrond in?

Als ik voel dat ik ga glijden houd ik 
mij een paar dingen voor ogen:
- Moed verloren - al verloren
- �Elke crisis geeft ook weer nieuwe 

kansen en mogelijkheden
- �De Muur van Berlijn is gevallen… en 

dat had niemand verwacht!
- �Kunnen wij met elkaar een muur van 

vertrouwen vormen die zo sterk is dat 
al die ‘boze muren’ gaan vallen

- �En… heb geduld! Misschien gebeurt 
er al iets, maar kan je het nog niet 
zien.

(zegt de Grote Panda tegen de Kleine 
Draak - uit: James Norbury)

Ds. Anne-Mieke van der Plaat

Gedicht - Lied - Gebed

		  WC-bede
		  Christelijke eigenschappen

		  Heer, dit hangt als aanmoediging in mijn toilet:

		  Zakelijk blijven,
		  geduld hebben,
		  betrokken zijn,
		  voor zover mogelijk.
		  Niets meer, niets minder.
		  De goede wil erkennen,
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		  veel begrip opbrengen,
		  voor de fouten van mijzelf,
		  en voor die van de ander.
		  Niets meer, niets minder.

		  In het betere van mensen geloven.
		  Niet tegenover iedereen
		  en alles bevooroordeeld zijn.
		  Maar de tussenmuren slopen.
		  Niets meer, niets minder.
		  Met anderen in gesprek blijven
		  zonder beterweterij.
		  De waarheid onder ogen zien
		  en bewust levend onderweg willen zijn.
		  Niets meer, niets minder.

		  Maar dan wel zonder mij druk te maken
		  over beloning of resultaat of over al die dingen
		  die ik gewoon maar
		  aan God moet overlaten.

		  (Ds. A.C. Bronswijk, uit: Bijbelse Dagkalender 2026)

Wat staat er op het programma…

Aswoensdag
Op Aswoensdag begint de voorbereidingstijd van het Paasfeest.
Een tijd van bewustwording, van stilstaan wat van waarde is in het leven. Maar ook: 
waar ga ik onder gebukt, wat wil ik achter mij laten.
Van oudsher kent de Rooms-Katholieke Kerk de Aswoensdagviering met de rituelen 
van verbranden van palmtakjes en ontvangen van een askruisje.
Onze Aswoensdagviering zal geen traditionele viering zijn maar een viering van 
bezinning met een meditatief moment waar de traditionele rituelen een plaats krij-
gen. Iedereen is van harte welkom woensdagmiddag 18 februari om 15.30 uur.

Sjoelen in de kerk
In de voorjaarsvakantie kan er weer gesjoeld gaan worden. En wel: woensdagmid-
dag 25 februari van 13.30 - 15.30 uur. Iedereen is welkom: opa’s en oma’s met of 
zonder kleinkinderen, gasten en eilandbewoners, ervaren spelers en beginnelingen... 
Kosten: 1 x sjoelen € 1,50 en 4x € 5,00. En er zijn weer mooie prijzen te winnen!!!

Teksten en Poëzie
Ook dit jaar gaan we weer met teksten en poëzie aan de slag. (dinsdagmiddag 3 
maart van 14.00-16.00 uur) Na een korte meditatie lezen we een aantal teksten en 
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gedichten om vervolgens zelf te gaan schrijven. Iedereen is van harte welkom.
Graag even aanmelden bij jmbvanderplaat@hetnet.nl of 06-57490586.
Bij 4 aanmeldingen gaat het door! 

Intuïtief schilderen
Net als vorig jaar gaan we ook nu weer in de tijd naar Pasen ‘intuïtief schilderen’.
We beginnen met een meditatie over een thema en gaan daar schilderend mee ver-
der. Aan het eind van de middag delen we met elkaar wat het ons heeft gebracht.
Iedereen is van harte welkom dinsdagmiddag 17 maart van 14.00-16.00 uur. 
Ook als je nog nooit gemediteerd hebt of als je denkt niet te kunnen schilderen.
Graag even aanmelden bij jmbvanderplaat@hetnet.nl of 06-57490586.
Bij 4 aanmeldingen gaat het door!

Voorjaars Kinderkleding-ruil-beurs (0 tot 12 jaar)
Zondagmiddag 22 maart staan de kerkdeuren van 15.00 - tot 16.00 uur open voor 
de kledingbeurs. Van woensdag 11 maart tot en met woensdag 18 maart is het mo-
gelijk kleding in te leveren op school De Jutter. Alle kleding ligt zondag gesorteerd 
op maat op tafels klaar om gepast, uitgezocht en te worden meegenomen. Helemaal 
gratis. Iedereen is welkom! Er is koffie en thee en we hopen op een gezellige mid-
dag. 

Wat we met de overgebleven kleding doen? Ter geruststelling: er wordt niets wegge-
gooid. En het gaat ook niet naar organisaties die er winst uithalen.
Alle kleding wordt gebracht naar Stichting Het Huisgezin in Drachten. Deze stich-
ting zet zich in voor kinderen, jonge moeders en jongeren die tijdelijk of langer niet 
thuis kunnen wonen.

Stille Week (maandag 30 maart tot en met zaterdag 4 april) en Paasmorgen
Dit is de week voorafgaande aan Pasen.
Iedere avond zal in de kerk een viering zijn die past bij de gebeurtenissen van de 
dagen naar Pasen toe.
Maandag, dinsdag en woensdag is om 19.00 uur een korte vesper.
Donderdag (Witte Donderdag) staat het laatste avondmaal van Jezus centraal. Deze 
viering begint om 19.30 uur.
Vrijdag (Goede Vrijdag) gedenken we het lijden en sterven van Jezus. 
Deze viering begint om 19.30 uur.
Zaterdag (Stille Zaterdag) begint de viering om 21.30 uur. Dit is een viering van 
waken en hopen en uitzien naar het licht. Een viering vol rituelen en symboliek met 
als hoogtepunt het binnendragen van de nieuwe Paaskaars: Licht dat terugkomt, 
hoop die niet sterven wil, vrede die bij u blijft!
Na deze week van gedenken en vieren volgt de Paasmorgen. Het leven wint het van 
de dood, het licht wint het van het donker. Deze viering begint om 10.00 uur.
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AGENDA

Ma. 2 feb. 14.00 uur - Kerkenraad Nicolaaskerk

Woe. 4 feb. 10.15-11.15 uur Koffie-uurtje De Ton

Di. 10 feb. 14.30 uur Film Podium Vlieland

Woe. 18 feb. 15.30-16.15 Aswoensdagviering Nicolaaskerk

Woe. 25 feb. 13.30-15.30 uur Sjoelen Nicolaaskerk

Di. 3 mrt. 10.00-11.00 uur Overleg Stichting 
Nicolaaskerk - PGV

Nicolaaskerk

Di. 3 mrt. 14.00-16.00 uur Teksten en Poëzie Nicolaaskerk

Ma. 8 mrt. 14.00 uur - Kerkenraad Nicolaaskerk

Di. 10 maart 
1ste film 10.30 uur
Lunch 13.00-14.00 uur
2de film 14.30 uur

Slotdag dinsdagmiddagfilms
Aanmelden: 
zie verderop in de Kerkbel

Podium Vlieland

Woe. 11 mrt. 10.15-11.15 uur Koffie-uurtje De Ton

Di. 17 mrt. 14.00-16.00 uur Intuïtief schilderen Nicolaaskerk

Zon. 22 mrt. 15.00-16.00 uur Kinder Kledingbeurs Nicolaaskerk

Za. 28 mrt. 19.30-22.00 uur Johannes Passion Nicolaaskerk

Ma. 30 mrt. 19.00-19.30 uur Vesper (Stille Week) Nicolaaskerk

Di. 31 mrt. 19.00-19.30 uur Versper (Stille Week) Nicolaaskerk

Woe. 1 april 19.00-19.30 uur Vesper (Stille Week) Nicolaaskerk

Don. 2 april 19.30 uur Witte Donderdag viering Nicolaaskerk

Vrij. 3 april 19.30 uur Goede Vrijdag viering Nicolaaskerk

Za. 4 april 21.30 uur Stille Zaterdag viering Nicolaaskerk

Zo. 5 april 10.00 uur Paasviering Nicolaaskerk

Iedere werkdag 
van 16.30-17.30 uur

Plek van Stilte (Open Kerk)
Om in alle rust en stilte in 
de kerk te zijn, te mediteren, 
kaarsje te branden, tentoon-
stelling te bekijken

Nicolaaskerk

Iedere woensdag en zaterdag
van 10.00-12.00 uur 
In de voorjaarsvakantie ook op 
dinsdag 17 en 24 februari en 
donderdag 19 en 26 februari.

Kerk open voor bezichtiging Nicolaaskerk



8 9

Berichten uit de kerkenraad

Collectes 
Hierbij de lijst voor de diaconale collectes van februari en maart 2026:
Uitleg over de collectes kunt u vinden op de website en dan onder kopje ‘Over ons’ 
en dan naar Financiën. 
Zondag 1 februari: Eigen Diaconie
Zondag 8 februari: KiA - Noodhulp (Zuid-Soedan) 
Zondag 15 februari: KiA - Binnenlands Diaconaat Nederland
Zondag 22 februari: KiA - Werelddiaconaat (Bangladesch) 1ste 40-dagentijdcollecte
Zondag 1 maart: Eigen Diaconie 2de 40-dagentijdcollecte 
Zondag 8 maart: KiA - Werelddiaconaat (Egypte) 3de 40-dagentijdcollecte
Zondag 15 maart: Prot. kerk - Werelddiaconaat (Moldavië) 4de 40-dagentijdcollecte
Zondag 22 maart: KiA - Werelddiaconaat (Libanon) 5de 40-dagentijdcollecte
Zondag 29 maart: Prot. kerk - Missionair werk (Nederland) 
6de 40-dagentijdcollecte
Donderdag 2 april: Voedselbank ‘De Helpende hand’ Harlingen 
Zaterdag 4 april: Voedselbank ‘De Helpende hand’ Harlingen
Zondag 5 april: Paascollecte - Werelddiaconaat (India)
Zondag 12 april: Eigen Diaconie

Het bankrekeningnummer van de diaconie is: 
NL08RABO 0367 60007 14
t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland, met als 
vermelding de zondag waarvoor u iets wilt geven.
Zo nu en dan wijken wij af van dit rooster!
Uw bijdrage, voor welke collecte dan ook, wordt zeer 
op prijs gesteld. Wij waarderen het dat door velen een 
gift wordt overgemaakt. Onze hartelijke dank hiervoor.

Cathrien de Jong-Mollema en Piety de Boer, Diakenen

Stichting Leergeld 

De Stichting Leergeld is er voor alle kinderen die mee willen doen aan sportacti-
viteiten of naar muziekles willen gaan. Ook kan Leergeld zorgen voor de aanschaf 
van een fiets, een laptop en andere schoolspullen. Leergeld is aangesloten bij “Jarige 
Job” Komen de kosten voor een verjaardagsfeestje net boven jouw budget uit dan 
verzorgen wij voor de traktatie, de slingers en een cadeautje.
Als je wilt gaan tennissen verzorgt Leergeld de kleding en het racket en natuurlijk 
ook de kleding die voor welke sport dan ook nodig is.
Sport- en vakantiekampen maken deel uit van de mogelijkheden die er zijn.
Leergeld is er voor iedereen waarvan het inkomen per maand niet hoger is dan  
€  2.054,19 voor een gezin met één ouder of € 2.282,42 als er twee ouders zijn.
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Als je twijfelt of je wel in aanmerking komt is het toch verstandig contact op te ne-
men. Wij kunnen dan bekijken wat de mogelijkheden zijn.
Ouders met een andere nationaliteit dan de Nederlandse en die werkzaam zijn op 
Vlieland zijn ook welkom bij Leergeld. Alle  informatie kun je krijgen bij joke@
leergeldleeuwarden.nl of telefonisch:0629044359

Joke van der Wal

In 2005 werd een klein boekje geschreven door Nynke Gerritsma en uitgegeven on-
der de titel Wandel Wijzer. Het heeft veel mensen begeleid op hun tocht door de 
kerk. Vijf jaar later is een tweede druk verschenen en een derde in 2021 met wij-
zigingen en aanvullingen. Nu is een nieuwe, volledig herziene, vierde versie uitge-
komen omdat ook veel dingen veranderd zijn. Men komt tegenwoordig binnen via 
de hoofdingang waar in 2014 een glazen tochtportaal is aangelegd. Om het geheel 
overzichtelijk te maken is een plattegrond toegevoegd met de belangrijkste beziens-
waardigheden aangegeven en genummerd. Ook is extra informatie verwerkt in deze 
uitgave. Meer is bekend geworden over het orgel en de scheepsmodellen. Het leeu-
wendeel van dit werk is gedaan door Berend J. Hazenberg. 
Wij hopen dat dit boekje niet alleen bezoekers van informatie voorziet maar dat ook 
het historische aspect van kerk wordt benadrukt en mensen hier een moment van 
rust en bezinning mag geven. De inleiding van het boekje geeft dit nog het beste 
weer: Mensen kijken hun ogen uit, praten met elkaar of worden stil. Wie u ook bent 
en wat u ook zoekt, wees van harte welkom in deze oude zeemanskerk. Dit boekje 
dient als gids en leidt u in een aantal stappen naar en door dit bijzondere gebouw. 
Als motto geven wij een oud Keltisch gebed mee, een gebed om zegen voor pel-
grims: 

Zegen voor ons, o God, de aarde onder onze voeten, het pad dat wij volgen, de men-
sen die wij ontmoeten.

Namens de kerkenraad, Harry van Keulen
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Bijdrage van een betrokken buitenstaander, Aad Kamsteeg 

Advocaat of getuige?
door Aad Kamsteeg

Je hebt op de boot naar Vlieland wel eens een gesprek met een andere vakantiegan-
ger. Meestal gaat het dan over het eiland. Die ander kan je op twee manieren iets 
vertellen. Ik herinner me een jongeman die aan het eilandhoppen was. Hij somde 
een aantal bezienswaardigheden van Vlieland op: vuurtoren, Kroon’s Polder, ‘echt 
wel de moeite waard.’ Er waren ook twee wat oudere dames. Ze vielen elkaar voort-
durend in de rede, zo duidelijk was hun enthousiasme.
Je kunt het woord dus voeren als advocaat en je kunt dat doen als getuige. Als ad-
vocaat verdedig je zakelijk je standpunt. Als getuige kun je bijna uit je bol gaan. 
Uiteraard kan je je niet overal bij betrokken voelen. Ik kreeg eens een proefschrift 
dat ging over ‘de al dan niet vermeende allotropie van nitrobenzol’. Nog steeds be-
grijp ik de betekenis niet. De promovendus echter liep wel warm voor zijn onder-
werp. Moraal van dit verhaal? 1) Oordeel niet te snel over de voorkeuren van een 
ander. En 2) er zijn zaken waarvoor iedereen zou moeten gaan. Vlieland? Laat me 
niet overdrijven. Gerechtigheid, mededogen, liefde zijn begrippen die dichter komen 
bij wat ik bedoel. Ook over Jezus kun je spreken als advocaat: over vuur alsof je op 
een ijsberg zit. Zo moet het - denk ik - dus niet.

 
Vrede

Bij missverkiezingen was het altijd een slimme zet om te zeggen dat je droom was: 
Worldpeace - vrede voor de hele wereld. Nu zien we niet zo vaak meer van die ver-
kiezingen want die vinden we vrouwonvriendelijk, maar de droom is nog steeds niet 
uitgekomen. Onze paus heeft een mooie boodschap geschreven over vrede, maar 
dan op een heel andere manier. Hij zegt juist dat vrede geen utopie is, maar een 
keuze. Hij roept op tot ongewapende vrede in deze tijden van oorlogsdreiging. Hij 
ziet helemaal niets in afschrikking op basis van militaire macht. Hij pleit juist voor 
ontwapening, dialoog en de bekering van harten als noodzakelijke voorwaarden 
voor een duurzame en ongewapende vrede. Vooral angst speelt in onze tijd een rol. 
Angst voor de vreemdeling, angst voor armoede, noem maar op. Die angst staat de 
medemenselijkheid danig in de weg, dat zien wij ook wel in de wereld om ons heen. 
Misschien wordt in het bijzonder van ons extra inspanning gevraagd, omdat de 
woorden van Christus “Vrede zij u” nog steeds klinken als wij de schriften openen.
De Heilige Vader benadrukt dat angst bij de wortel moet worden aangepakt door 
het vernieuwen van geesten en harten, waarbij achterdocht wordt vervangen door 

De Katholieke Gemeenschap op Vlieland
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vertrouwen. ‘Ware vrede,’ schrijft hij, ‘kan niet bestaan uit het bezit van een gelijke 
voorraad wapens, maar slechts in wederzijds vertrouwen.’
Laten wij ieder in onze eigen omgeving proberen alle angst los te laten en ons in te 
zetten voor vrede en medemenselijkheid. Wie weet wordt dit dan een topjaar!

Susan G. Boukema-Koopman, Em.pastor

COLOFON

R.K. Pastoraat Vlieland
Voor pastorale vragen, bij ziekte of uitvaart: pastor Susan 
Boukema telefoon 058 - 266 1981 of 06-53 26 93 30

Contactpersoon: Mevrouw A. Roos-van der Heide,
Lutinelaan 6, 8899 BE Vlieland, tel. 06-51 29 37 49

De Maandelijkse Middagfilm voor eilanders. 

Films uitgelicht:

Dinsdag 10 februari, 14.30 uur Le Roman de Jim, Frankrijk. 2024. 102 min
Eilander dinsdagmiddagfilm. ‘s Middags om 
half 3, in Podium Vlieland. entree € 12.50; leden 
VESV € 7,00. Met gezellig napraten, deze keer 
bij Ankelien, Dorpsstraat 149.

Op een avond loopt Aymeric zijn oud-collega 
Florence tegen het lijf. Ze is zes maanden zwan-
ger en single. Wanneer haar zoon Jim geboren wordt, voeden Florence en Aymeric 
hem samen op. Maar dan komt Jims biologische vader na enkele jaren onver-
wachts terug. Een film die even bedachtzaam en zachtaardig is als de hoofdpersoon 
Aymeric. Een verhaal over liefde, vaderschap en zelfontwikkeling, dat de kijker lang 
bij zal blijven. Volgens de Belgische krant ‘De Morgen’ een echte tranentrekker.

Dinsdag 10 maart
Slotdag van het eilander dinsdagmiddag filmprogramma. Dinsdag 10 maart 
worden de laatste films vertoond van dit 10e middagfilmseizoen. Dompel je onder 
in een dag met twee films en een gezellige lunch. 

Ochtendfilm: Lunana, a Yak in the Classroom, 
aanvang 10.30 uur
Loop omhoog de prachtige bergen in naar een piep-
klein schooltje in  Buthan en leef mee met de jonge 
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bijna afgestudeerde leraar die het gevoel heeft dat hij verbannen wordt naar een ijzig 
onherbergzaam oord in de Himalaya. Veel liever wil hij met een band optreden in 
het buitenland. De Buthaanse filmmaker en fotograaf P.C. Dojri bouwde het verhaal 
op uit anekdotes die hij tijdens zijn reizen verzamelde, filmde in het van energie 
verstoken Lunana op zonne-energie en liet de dorpelingen op miraculeuze manier 
zich zelf spelen. 

Middagfilm: Un métier sérieux, aanvang 14.30 
uur
Verplaats je 's middags in  het wel en wee van le-
raren op een gewone Franse middelbare school. 
Een jaar lang volgen we een groepje docenten. 
Ze krijgen te maken met allerlei uitdagingen zo-
als een gebrek aan middelen, het zoeken naar ba-
lans tussen werk en privé, conflicten met ouders 

en collega’s.  De film is een mooi beroepsportret, met veel nuance en uitstekende 
acteurs.

Lunch van 13.00-14.00 uur: Ontspan je tussendoor tijdens een gezamenlijke lunch. 
En als je iemand nog niet zo goed zou kennen, is ons eigen schoolleven dan mis-
schien niet een bron van anekdotes en al dan niet leuke ervaringen? Hoe kijken wij 
aan tegen leraren in het algemeen en naar die van ons vroeger in het bijzonder? Om 
voor de lunch te kunnen zorgen moeten we weten hoeveel mensen voor het arrange-
ment kiezen. (We zijn een commissie van vier filmliefhebbers die geen budget heeft.)   

De inschrijving sluit uiterlijk maandag 2 maart. 
Opgave bij Judith van Houten. tel 06 1812 1214 of email judithvhouten50@gmail.
com. Je aanmelding geldt pas als je betaald hebt, maar het is fijn als je het eerder 
laat weten. Bankreknr. NL84INGB0009007286 t.a.v. J. van Houten, o.v.v. Filmdag 
2026. Het arrangement kost voor leden van de VESV € 27,50  voor twee films en 
een lunch. Eilanders die géén lid zijn van de VESV betalen € 33,50 voor het arran-
gement.  Gasten kunnen hun bioscoopkaartjes ad € 12,50/film bij Podium Vlieland 
kopen. Voor de lunch dienen zij  te bellen met Judith.
We hopen op een mooie afsluiting van dit 10e filmseizoen.

de filmcommissie: Judith, Anne-Mieke, Jelva en Ankelien.

Concerten bij Kaarslicht in de Nicolaaskerk 
Programma 2026
 
Zaterdag 28 maart: ‘Johannes Passion’ - Het koor 
Amor Cantandi zingt samen met vijf zangsolisten 
en orkest het lijdensverhaal van Jezus volgens het 
Evangelie van Johannes. (Vanwege de grotere produc-
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tie/bezetting geldt voor deze voorstelling een toeslag van € 12,50 en een gewijzigde 
aanvangstijd van 19.30 uur, kerk open 19.00 uur.)
Zaterdag 23 mei: ‘Geen paniek, gewoon klassiek’. Maxim Heijmerink (piano) 
speelt een luchtig en afwisselend programma dat reikt van klassiek tot jazz en film-
muziek. 

Woensdag:
10 juni:	 �Van Gogh Trio; (viool, cello, piano) + VJ - ‘Vincent van Gogh in 

klank en kleur’; klassiek (Ravel, Wagner) en modern (Beach, Clement, 
Heijdra).

17 juni:	� Trio De Mast; (piano/orgel, percussie, sax/fluit) - ‘Windstil’; muziek op 
het raakvlak van klassiek, jazz en wereldmuziek (o.a. Arabisch, Indiaas).

24 juni:	� Tim Kuypers (bariton) en Maurice Lammerts van Bueren (piano) - ‘Sea 
Fever’; een muzikale zeereis met oa Schubert, Brahms, Warlock en 
Fauré.

1 juli: 	 �Maria Pedano (sopraan) en Illia Fialko (piano), ‘Klassieke liederen, pi-
ano solo’s en Franse chansons’; van o.a. Fauré, Poulenc, Ravel, Liszt, 
Piaf, Aznavour en Brel.

8 juli: 	 �Merel Vercammen (viool) en Dina Ivanova (piano). - ‘Sarasvati’; met 
werken van o.a. Debussy, Poulenc, Wantenaar, Kruusmaa en Roukens. 

15 juli: 	 Al canto de las Olas (barok harp, gitaar/theorbo, sopraan) - ‘About 
	� Adriana Basile’; sfeervolle Spaanse en Italiaanse muziek uit de 17e 

eeuw van o.a. Monteverdi.
22 juli:	 �Dasha & Peter Beets (zang, piano) - ‘A tribute to Rita Reys’; een swin-

gend jazz concert.
29 juli:	� Mattias Spee (piano) - ‘De Vuurvogel’; een virtuoze piano solo-bewer-

king van Igor Stravinsky's legendarische ballet l’ Oiseau de feu. 
5 aug.: 	� Céline Janssen (sopraan) - ‘Opera Café’; een laagdrempelige kennisma-

king met opera, interactief, educatief en vol entertainment. Next level 
pride 

12 aug.: 	� Chimaera Trio & friends (o.a. piano, klarinet, viool) ‘Kamermuziek op 
zijn allermooist’; met prachtige hoogtepunten uit het kamermuziekre-
pertoire.

19 aug.:	� Duo Fatalis (cello, viool) - ‘Viool en cello in perfecte harmonie’; met 
muziek van o.a. Ravel, Honegger en Handel-Halvorssen.

26 aug.: 	� Duo Meinardi en Ramselaar (orgel, hobo) ‘Van Bach tot Vloeimans’; 
van tijdloos klassiek tot frisse moderne klanken. Een ideale warming-up 
voor ITGWO!

2 sept.: 	� Pianoduo Symbiosis (piano, zang) - ‘4-mains, klassiek voor iedereen’; 
vierhandige pianomuziek van o.a. Ravel, Brahms, afgewisseld met mo-
derne zang.

9 sept.:	� Matthieu Acosta & Maria Cristina Gonzales (flamengo gitaar, dwarsluit) 
- ‘Flamengo ontmoet wereldmuziek’; klassiek, Braziliaans en Zuid 
Amerikaans geïnspireerde muziek.

14 okt.: 	� Mayke Rademakers (cello akoestisch & elektrisch) - ‘Stagione 2.0’; 
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een one woman show met E-cello en loopstation. 
Neoklassieke muziek met invloeden van jazz, blues 
en rock.

Nicolaaskerk Vlieland. 42ste seizoen. Wijzigingen voorbehou-
den. Aanvang concerten: 20.30 uur. Kerk is open om 20.00 uur. 
Entree: € 23,50 (kind € 9,00). De opbrengst van de concerten 
is voor het restauratiefonds van de Nicolaaskerk. Sponsoren: 
Gemeente Vlieland, Linnenservice, Badhotel Bruin, Karel Zijlstra kunst.
www.nicolaaskerk-vlieland.nl - concerten bij kaarslicht

De Johannes Passion - lijden in het licht van Gods trouw

In de Johannes Passion verklankt Johann Sebastian Bach het lijdensverhaal van 
Jezus zoals dat wordt verteld in het Evangelie van Johannes. Dit evangelie laat een 
andere toon horen dan de synoptische evangeliën: Jezus is hier niet alleen de lijden-
de mens, maar ook de Zoon die zijn weg bewust gaat, in vertrouwen op de Vader. 
Bach heeft deze theologische diepgang op unieke wijze in muziek omgezet.
Het lijden krijgt in de Johannes Passion een paradoxaal karakter. Te midden van 
verraad, angst en geweld klinkt steeds opnieuw een ondertoon van vastheid en over-
gave. Christus staat in dit werk niet machteloos tegenover zijn lot, maar blijft - ook 
in zijn gevangenneming, verhoor en kruisiging - de dragende en richtinggevende fi-
guur. In de muziek wordt dat hoorbaar in de sobere, waardige Christuspartij en in 
de intense dramatiek van de omringende koren en aria’s.
Bach verbindt het bijbelse verhaal met de gelovige van alle tijden door middel van 
de koralen. Deze koralen nodigen uit tot inkeer, gebed en geloofsreflectie. De aria’s 
verwoorden persoonlijke vragen van schuld, medelijden en hoop, en maken het lij-
densverhaal tot een geestelijke oefening, waar-
in luisteren ook deelnemen wordt.

Op zaterdag 28 maart 2026 | 19:30 - 22:00 
uur wordt de Johannes Passion, als eerste 
concert van dit jaar in de reeks Concerten bij 
Kaarslicht, uitgevoerd in de Nicolaaskerk hier 
op Vlieland door het Groningse kamerkoor 
Amor Cantandi, onder leiding van Luuk Tuinder, samen met vijf solisten en een 
9-koppig barokorkest. In de verstilde ruimte van de kerk, bij kaarslicht, wordt deze 
passie niet alleen een concert, maar ook een mooi moment van bezinning in de aan-
loop naar Pasen.

De uitvoering begint om 19.30 uur (kerk open vanaf 19.00 uur). Kosten concert tic-
ket 36,00 euro (een hogere prijs dan normaal omdat er heel veel musici zijn dit con-
cert. Eilander korting: 5,- euro. Reserveren is noodzakelijk i.v.m. verwachte drukte.
Voor meer informatie, prijzen en reserveren tickets:
https://nicolaaskerk-vlieland.nl/-/concertbijkaarslicht.
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Kopij 
De kopij voor de volgende kerkbel (april/mei 2026) kan worden opgestuurd 
t/m donderdag 26 maart 2026 naar Piety de Boer, e mail: deboerpiety@gmail.com
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