
Gespreksavonden  

In de vorige Kerkbel heb ik al aangekondigd om van start te gaan met een paar 

gespreksavonden.  

Gekozen heb ik voor 2 keer. Op de dinsdagen 3 en 17 november. We beginnen om 

20.00 uur en gaan door tot ongeveer half tien. De plaats waar we het houden hangt af 

van het aantal deelnemers. Immers, het is de bedoeling dat we op ruime afstand van 

elkaar zitten. 

We bespreken twee keer een Bijbelgedeelte. Dat vergt voor u niet veel 

voorbereidingen en het geeft alle mogelijkheden tot bezinning en gesprek. 

De eerste keer zal het gaan over Genesis 4, het verhaal over Kaïn en Abel. Wat is het 

voor verhaal en wat is het voor boek. Wat staat er precies. En wat kunnen wij er zelf 

van leren. Ter sprake zal ook zeker komen het boek van Rutger Bregman, ‘de meeste 

mensen deugen’. 

De tweede keer verdiepen we ons in de Bergrede uit Mattheus 5-7. Aan de orde 

komen de Zaligsprekingen (Matth. 5:1-10) en woorden over Bezorgdheid 

(Matth.6:27-34).  

Heel graag zou ik horen wie van u interesse heeft voor deze avonden.  

Zou u me een mail willen sturen als u mee wilt doen? Een telefoontje kan ook. 

Ik verheug me op de gesprekken. 

 

Ds.Jaap Meijer  

Kerkplein 5 

8899 AW Vlieland 

Mobiel 06-48471083 

Email jjthmeijer@hetnet.nl  
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