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Beste lezers,

Voor u ligt de Kerkbel voor oktober en november 2025.
Deze keer ook weer met nieuws vanaf Kerkplein 5, met in-
formatie over de kerkdiensten die iedere zondag gehouden
worden. En met de activiteiten voor de komende maanden.
Deze keer hebben we gekozen voor het gedicht Blij en vro-
lijk van Hans Stolp. De Stichting Nicolaaskerk doet - sa-
men met de PGV - een oproep voor hulp bij de jaarlijkse schoonmaak van de kerk.
En met ook weer de bijdragen van pastor Susan Boukema en van Aad Kamsteeg.
Met nieuws over het laatste concert uit de reeks Concerten bij Kaarslicht 2025
op woensdag 22 oktober! Op zaterdag 8 november geeft het Vlielands Vocaal
Kwartet 'Pad van 4' samen met het Vocaal Ensemble CantAmici een concert in de
Nicolaaskerk, ook hierover vindt u informatie. En het filmseizoen komt er weer aan
en u vindt nieuws over de films in deze Kerkbel.

Wilt u ergens op reageren, dan mag dat! GRAAG zelfs!!! Heeft u een reactie of een
opmerking of misschien een leuke suggestie voor onze Kerkbel, geef het alstublieft
aan ons door. Dit kan per e-mail op het volgende e-mailadres; kerkbel@protestant-
segemeentevlieland.nl of per post aan; Redactie Kerkbel, Kerkplein 7, 8899 AW
Vlieland. Wij zien weer uit naar uw reacties!

Redactie Kerkbel

Kerkbel

Mocht u deze Kerkbel na een kerkdienst mee hebben genomen en hem graag per
email ontvangen op uw thuisadres, dan kunt u dat opgeven via kerkbel@protestant-
segemeentevlieland.nl. Maakt u geen gebruik van internet, dan kunt u de Kerkbel
ook per post ontvangen. Richt uw verzoek dan aan: Redactie Kerkbel, Kerkplein
7, 8899 AW Vlieland. Een abonnement op de papieren Kerkbel kost minimaal
€ 30,- per jaar. Overigens staat de Kerkbel ook op de website van de kerk www.
protestantsegemeentevlieland.nl op de Homepagina en onder kopje ‘Over ons’ en
dan Ons kerkblad.

Voor wie de Kerkbel per post ontvangt en hem net zo lief digitaal ontvangt, geef dat
dan svp door. Ook ontvangen wij graag een verhuisbericht of bericht van overlijden.

De kerkdiensten in oktober en november 2025:

Zondag 5 oktober, 10.00 uur
ds. Rob Visser, Rhenen
organist; Peter Staats, Abcoude
Zondag 12 oktober, 10.00 uur
ds. Rinske Nijendijk-Cnossen, Midlum
organist; Otto Roelofsen, Kimswerd



Zondag 19 oktober, 10.00 uur
ds. Teunard van der Linden, Harlingen
organist; André Poortman, Zwolle
Zondag 26 oktober, 10.00 uur
ds. Aad van Endhoven, Rotterdam
organist; Maarten Spaans, Rotterdam
Zondag 2 november 10.00 uur
ds. Aad van Endhoven, Rotterdam
organist; Maarten Spaans, Rotterdam
Zondag 9 november 10.00 uur
ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
organist; Gert Gatsma, Aldeboarn
Zondag 16 november 10.00 uur
ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
organist; Jan Broekhuis, Ede [GId]
Zondag 23 november 10.00 uur Oecumenische viering met brood en wijn
ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
en pastor Susan Boukema, Lekkum
organist; Gijsbert Meuleman, Den Ham
Zondag 30 november 10.00 uur Iste Advent
ds. Jaap Meijer, Bennekom
organist; Frank Water, Voorthuizen
Zondag 7 december, 10.00 uur 2de Advent
ds. Sietske van der Hoek, Amstelveen
organist; Kees Schout, Harlingen
Zondag 14 december, 10.00 uur 3de Advent
ds. Peter Breure, Rhenen
organist; Otto Roelofsen, Kimswerd

Kerkomroep vanuit de Nicolaaskerk Vlieland

De kerkdiensten worden live uitgezonden. U kunt meeluisteren via de website www.
kerkomroep.nl en onder gemeente: “Vlieland” invullen. Of u gaat naar onze web-
site www.protestantsegemeentevlieland.nl en hier naar kerkdiensten en onderaan de
bladzijde vindt u de link naar de kerkomroep. De orden van dienst staan op de web-
site zodat u, als luisteraar, mee kunt zingen en lezen. U vindt de orde van dienst bij
kerkdiensten.

Kerkplein 5

Terugblik op de zomer
Wat is de zomer snel gegaan! Ik hoor dit om mij heen en zelf ervaar ik het ook zo.
Komt het door het mooie weer? Heel veel zon en toch niet die hitte. Bij het wakker
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worden direct de deuren open. En heel veel buiten zijn. En nu
gaan we de herfst in. Maar eerst een terugblik op de zomer en
ik zoom in op het Kerkplein en nog meer: onze Nicolaaskerk.

Wat een mensen hebben de kerk bezocht - wel duizenden!!!!

Ze kwamen ‘toevallig’ langs en liepen de kerk binnen of
ze kwamen gericht en hadden een kaartje gekocht voor de
Concerten bij Kaarslicht. Voor veel gasten een jaarlijks terug-
kerende traditie! ledere dag was de kerk open en waren men-
sen welkom. Om te kijken naar de walviskaken, de kroonluch-
ters, de kansel en de grafstenen. De gastvrouwen en gastheren vertelden er graag
over. Wat hebben zij genoten van de verhalen en gesprekken met de badgasten die
overal vandaan kwamen.

Ook de Stille Kerk wordt zeer gewaardeerd. Aan het einde van de middag is de kerk
open en konden de mensen in stilte rondlopen of een poosje ergens gaan zitten. Er
zijn heel veel kaarsjes aangestoken in de Stilte Plek. In het gedachtenisboek staan
ontroerende teksten geschreven. ‘Wat fijn dat dit mogelijk is’ heb ik gelezen en ook
van velen gehoord. Foto’s zijn gemaakt - ook van het doek met de ‘Stille teksten’.
Sommigen vroegen hiervoor toestemming, want ‘dit willen wij ook graag in onze
kerk!’.

Behalve verstilling hadden we ook de maandagavonden met het Zeemanskoor -
wat een gezelligheid en wat een feest was dat telkens weer. ‘Dat dit allemaal kan
in jullie kerk...” ook dat heb ik veel gehoord. ‘En wordt de kerk ook zondag nog ge-
bruikt? Zijn er nog vieringen???’ ‘Ja, er zijn nog steeds vieringen - iedere zondag!’.
‘Hoe doen jullie dat dan...?!” Mensen kwamen voor de tentoonstelling - de schil-
derijen. Sommigen meerdere keren. ‘Het lijkt Helmantel wel!”. Ook dat gaf leuke
gesprekken. Het speelgoed riep herinneringen op. Ineens hadden we het over stui-
ters en bonkers en pikkertjes en hoeveel ze waard waren en waren we weer op het
schoolplein aan het knikkeren. En de workshops fijnschilderen waren voor de deel-
nemers beslist een hoogtepunt. Wat een heerlijke dagen! Ik heb nu nog meer bewon-
dering voor de schilderkunst van mijn zusje.

Wat was er nog meer? Donderdagavond de Taizé vieringen. De stiltes, het mantra-
achtige zingen van liederen, korte teksten, de kaarsjes die aangestoken werden, de
emoties die dat alles gaf... zomaar een half uur... Voor en na die tijd de open deuren
en het geluid van de vogels dat zich mengde met onze stilte. En na die tijd - voor wie
wilden - koffie/thee en gesprekjes. En wat was het mooi die keren dat de liederen
meerstemmig werden gezongen én ieder in zijn/haar eigen taal!

Heel anders was het op maandagmorgen: koffie met gesprek! Wat een diversiteit aan
gesprekken zijn er gevoerd. Juist tegen iemand die je niet kent en die je waarschijn-
lijk nooit meer ziet, durf je dingen te zeggen die je anders niet zegt. En soms was het
heel verrassend en spontaan: vier mensen liepen de kerk binnen om ‘even’ te kijken.
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Ik nodigde hen uit met de woorden ‘ik heb koffie’. En zij antwoordden ‘en wij heb-
ben taart’. Schoteltjes en taartvorkjes waren snel gehaald en zo deelden wij koffie
en taart en hadden een heel leuk gesprek!

Maandagavond was ook de Stilte Wandeling. Verzamelen bij de kerk op het
Kerkplein en dan een uur lopen in stilte. Elke keer is het weer anders - is de stilte
anders, zijn het licht, de kleuren en de geluiden anders. Voor sommige meelopers
was het een 1ste kennismaking met ons eiland. Anderen komen hun leven lang al op
Vlieland en vinden het fijn om met de Stilte Wandeling mee te doen.

Dat het zo wordt gewaardeerd en als bijzonder wordt ervaren blijkt wel uit de be-
richtjes of kaartjes die mensen sturen wanneer zij weer thuis zijn.

Een terugblik op de zomer - wat een mooie zomer was het. En wat een mooie din-
gen zijn er gedaan in en vanuit de kerk. En ja, dat is mogelijk omdat zo veel mensen
zich voor de kerk inzetten! En een steen (groot of klein) bijdragen aan dit alles.

En nu is de zomer voorbij en is het herfst geworden. Een tijd van loslaten - zoals
de bomen hun blad loslaten. Een tijd om je naar binnen te keren - om weer te we-
ten waartoe je bestaat! Want hoe kan je jezelf verliezen in alle drukte van het leven
en van wat er van je verwacht wordt. Met dankbaarheid kijk ik terug op de zomer.
Dankbaar voor wat wij elkaar hebben mogen geven, wat wij van elkaar hebben mo-
gen ontvangen. En dankbaar ja, dat ik op deze mooie plek mag werken én mag wo-
nen.

Het is goed om terug te kijken. Om bij dit alles stil te staan. Om het te overdenken.
En om deze periode af te sluiten, los te laten. Nu ben ik klaar om de herfst te be-
groeten.

Vriendelijke groet, ds. Anne-Mieke van der Plaat

Gedicht - Lied

Blij en vrolijk

Je kunt je blind staren

op het donker van dit leven:
het geweld, de hardheid,
botheid en het vele onbegrip.
Je kun heel somber worden,
als je kijkt met ogen

die alleen het donker zien.
Angst en onverschilligheid
brengen je daartoe.

Je kunt heel somber worden
als je om je heen kijkt



en de problemen ziet

waar zo velen in onze tijd

zich doorheen moeten worstelen.
Je ziet de velen

die zich in de steek gelaten voelen,
die geen erkenning krijgen,

noch de warmte zonder welke

een mens niet leven kan:

we zijn een kille,

harde samenleving geworden.

Je kunt heel somber worden.

Maar het kan gelukkig ook heel anders.
Er zijn nog altijd mensen onder ons

met sterren in hun ogen.

Er zijn nog altijd kinderen

die ons het geschenk van hun zuiverheid
en onbevangenheid geven.

Er zijn ouderen die wijs en mild zijn

en alleen nog voor anderen leven.

Er zijn zo vele mensen met een hart.

Je kunt ook bljj en vrolijk worden
als je om je heen kijkt in onze tijd.

van Hans Stolp

Wat staat er op het programma...

Tentoonstelling ‘In het duister brengt liefde licht’

Deze zomer hebben duizenden mensen onze kerk bezocht. Ook hebben zij de ten-
toonstelling ‘in het duister brengt liefde licht’ bekeken. Sommigen kwamen hier
speciaal voor terug. De schilderijen van Lianne van der Plaat hangen nog tot en met
woensdag 29 oktober in de kerk. Dus wilt u ze nog zien of nog een keer zien, wacht
niet te lang!!! De tentoonstelling is te bekijken op de tijden dat de kerk open is. De
schilderijen zijn ook te koop. Meer informatie daarover is in de kerk te verkrijgen.
In de kerk zijn ook enkele kaartjes van haar werken te koop voor € 3,00 - hiervan
gaat € 0,80 cent naar het Restauratiefonds. (inclusief enveloppe).

Wie verder kennis wil maken met Lianne en haar werk kan haar website bezoeken:

https:/www.liannevanderplaat.nl/

Sjoelen in de kerk
In de herfstvakantie kan er weer gesjoeld gaan worden.
En wel: donderdagmiddag 23 oktober van 13.30 - 15.30 uur.
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Iedereen is welkom: opa’s en oma’s met of zonder kleinkinderen, gasten en eiland-
bewoners, ervaren spelers en beginnelingen...
Kosten: 1x sjoelen € 1,50 en 4x € 5,00

En er zijn weer mooie prijzen te winnen!!!

Retraitedagen op
Vlieland

Evenals vorig jaar heb-
ben we ook dit jaar weer
een herfstretraite op het
programma staan: van
zondagmiddag 9 novem-
ber tot en met woens-
dagmiddag 12 november.
Voor deze retraitedagen
kunnen mensen zich aan-
melden om op ons eiland
te genieten van de rust en
de stilte én om in verbin-
ding te komen met zich-
zelf.

De mensen verblijven in
één van onze hotels en de
maaltijden worden ver-
zorgd door één van onze
cateraars. De workshops
vinden plaats in de kerk.
De workshops zijn ge-
richt op een verdie-
ping van het thema van
deze retraite: Wachten.
Zittend op een bankje
langs het Wad nodigt uit
te wachten. De eeuwige

Het bankje
langs
het Wad

. nodigt uit

wachtend kom ik
tot rust

alleen zo

kan ik
verwachten

een wonder

niets
in het biizonder

De zee trekf zich terug als-eb en wacht...dan dijt haar
vloeden overspoelt het strand. De eeuwige beweging van
het tij leert ons-over wachten...

In deze periode van de herfst bieden wij je een paar
bijzondere dagen op-het unieke eiland Vlieland aan. Je
verblijff'dan‘in een‘mooi hotel dicht aan het Wad.

Daarbij hebbenwij-een programma-gevormd waarin.we de
verschillende dimensies.van wachten en.verwachten zullen
verkennen:

Velen hebben al de weg gevonden naar-deze heerlijke
retraife.dagen..

ZONDAG 9 NOVEMBER TOT EN MET WOENSDAG 12 NOVEMBER 2025

Ga voor verdere informatie naar de website:
www.protestantsegemeentevlieland.nl

beweging van eb en vloed leert ons over wachten.

Wij bieden diverse workshops aan, als schrijven, meditatief schilderen, yoga, biblio-
drama, meditatie en bibliodans.
Voor belangstellenden zie onze website: www.protestantsegemeentevlieland.nl

De engelen gaan weer bezoekjes brengen

Op dit moment laat de herfst voorzichtig weten dat-ie eraan komt. Maar de winter is
nog heel ver weg. En toch gaat dit stukje al over Advent en Kerst - over de engelen
die hopelijk weer bezoekjes gaan brengen. Al vier jaar zijn meerdere engelen in de
adventstijd en Kerst hier op Vlieland actief.
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Onzichtbaar lopen zij door de gloppen en de stra-
ten om mensen te verrassen met een bezoekje in
de vorm van een kleine attentie. En wat wordt dat
op prijs gesteld! Niemand had op een bezoekje ge-
rekend (misschien wel gehoopt) en toch is de engel
langsgekomen. En een week later weer... en weer...
tot de Kerst. En wat hebben de engelen er een ple-
zier aan beleefd. Eerst het bedenken van ‘wat zal
, ik dit keer brengen’ tot het stickem door het donker
gaan (of juist op een tijdstip dat je zeker weet dat de persoon waar je zijn moet,
niet thuis is) om het weg te brengen. Sommige engelen zijn al aardig op leeftijd en
konden niet snel wegrennen als er een hond aansloeg die hen zou kunnen verraden.
Andere engelen waren nog zo jong en renden naar de brievenbus om snel weer terug
naar huis te gaan. Vorig jaar deden ook engelen uit de Jutter mee!!!
Wij hopen dat ook dit jaar weer veel mensen (engelen én ontvangers) plezier gaan
beleven aan ons engelenproject. Maar daar hebben wij jullie hulp bij nodig. En daar-
om: zijn wij weer op zoek naar engelen én naar ontvangers!

Engelen gezocht!!!

Wie wil kerstengel zijn en in de adventsweken en met kerst een ander ‘anoniem’
verrassen. Het gaat in totaal om vijf ‘bezoekjes’. Als engel blijf je anoniem - je
maakt je dus niet bekent aan je bezoeker. Wanneer je je aanmeldt krijg je nog pre-
cies uitgelegd hoe en wat én ontvang je tips voor wat je kan meenemen op je bezoek.
Ook een voorbeeld tekst die je de eerste keer bij je attentie kunt voegen.

Iedereen kan een kerstengel zijn; volwassenen, kinderen, het hele gezin.

Wij zijn ook op zoek naar Ontvangers!!!

Weet jij iemand die wel wat extra aandacht kan gebruiken? Dat kunnen natuurlijk
zieken en ouderen zijn of mensen die om wat voor reden weinig de deur uitkomen.
Maar dat kan ook iemand zijn die heel veel werk verzet of waarvan jij vindt dat die-
gene gewoon eens iets extra’s verdient. Misschien juist diegene waar je niet zo snel
aan denkt, of die niet zo op de voorgrond staat. Het kunnen zowel ouderen, jongeren
als kinderen zijn. De doelgroep is iedereen.

Let wel!!!

We beginnen dit jaar weer helemaal opnieuw. ledereen die engel wil zijn moet
zich weer opnieuw aanmelden. En we beginnen ook weer met een blanco lijst voor
Ontvangers. Aanmelden kan bij onze diakenen:

Cathrien de Jong, co.jong@planet.nl 06-12457917

Piety de Boer, deboerpiety@gmail.com 06-50557700

Of Anne-Mieke van der Plaat, jmbvanderplaat@hetnet.nl 06-57490586

Graag met vermelding van je @-adres en/of telefoonnummer.

Aanmelden kan tot maandag 17 november.

Dan hebben wij nog de tijd om engelen en ontvangers aan elkaar te koppelen.

Wij nemen contact op met alle aangemelde engelen.
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Speelgoed (ruil)beurs in de bibliotheek woensdag 19 november

Na het grote succes vorig jaar organiseren wij (in samenwerking met de school en

de bibliotheek) ook nu weer een Speelgoed beurs.

Met de komst van de Goedheiligman in het vooruitzicht is de maand november heel

geschikt hiervoor. Voor iedereen die mee wil doen:

- Ligt er speelgoed of spelletjes of knutselspulletjes ergens in een kast of kist of
schuur of op zolder waar niet meer mee gespeeld wordt?

- Is het heel, compleet en schoon?

- Breng het dan naar school of naar de bibliotheek.

- Dit kan vanaf maandag 10 november tot en met dinsdag 18 november.

En kom woensdagavond 19 november tussen 19.30 en 21.00 uur naar de Bibliotheek

om speelgoed en/of spelletjes uit te zoeken voor je kind of kleinkind of wie je ook

maar blij wilt maken. Alles is gratis.

Agenda
Di. 14 oktober 14.30 uur Filmmiddag Podium
Woe. 22 oktober 20.30 uur | Concert bij Kaarslicht Nicolaaskerk
Broedplaats

Do. 23 oktober Sjoelmiddag Nicolaaskerk

13.30-15.30 uur

Ma. 3 november 14.00 - Kerkenraadsvergadering Nicolaaskerk

Di. 4 november 14.30 uur Filmmiddag Podium

Woe. 5 november Koffie-uurtje De Ton

10.15-11.15 vur

Za. 8 november Schoonmaken Kerk Nicolaaskerk

10.00 - 16.00 uur

Za. 8 november 20.30 uur Concert Pad van 4 en CantAmici | Nicolaaskerk

Zo. 9 nov 16.00 uur tot woe | Retraitedagen Nicolaaskerk

12 november 16.00 uur

Tot maandag 17 november | Aanmelden Engelenproject jmbvanderplaat
@hetnet.nl

Woe. 19 november Speelgoed (ruil) beurs Bibliotheek

19.30-21.00 uur

Don. 20 november Inleveren kopij Kerkbel deboerpiety
(@gmail.com

Iedere zondagmorgen Viering Nicolaaskerk

10.00 uur
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ledere werkdag Plek van Stilte (Open Kerk) Om | Nicolaaskerk
van 16.30-17.30 uur in alle rust en stilte in de kerk te
zijn, te mediteren, kaarsje te bran-
den, tentoonstelling te bekijken

woensdag en zaterdag Kerk open voor Nicolaaskerk
van 10.00-12.00 vur bezichtiging
In de herfstvakantie:
dinsdag, woensdag,
donderdag en zaterdag
van 10.00-12.00 uur

Tot en met woensdag Expositie schilderijen - Stillevens | Nicolaaskerk
29 oktober

Berichten uit de kerkenraad

Collectes

Hierbij de lijst voor de diaconale collectes van oktober en november 2025:

Uitleg over de collectes kunt u vinden op de website en dan onder kopje ‘Over ons’
en dan naar Financién.

Zondag 5 oktober: Figen Diaconie

Zondag 12 oktober: Afghanistan

Zondag 19 oktober: Voedselbank ‘De Helpende hand’ Harlingen

Zondag 26 oktober: Molenaar Klein Hospice Harlingen

Zondag 2 november: Eigen Diaconie

Zondag 9 november: KiA - Werelddiaconaat (Zuid-Afrika)

Zondag 16 november: Artsen zonder Grenzen

Zondag 23 november: Prov. Advies nr. 19 - St. Friese rijders voor Oekraine

Zondag 30 november: KiA - Zending (Rwanda, Iste Advent)

Zondag 7 december: Eigen Diaconie, 2de Advent

Zondag 14 december: Prov. Advies nr. 18 - Diaconaal Platform Leeuwarden, 3de
Advent

ACH, kT LEUK D
EEM CoctEETEZRI: —

Het bankrekeningnummer van de diaconie is: O ﬂ*j‘:w
NLOSRABO 0367 60007 14 ( ukeher -t P e e ook

7 = £
foraDTinMEAH':' i HORIEL-

t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland, met als
vermelding de zondag waarvoor u iets wilt geven.

Zo nu en dan wijken wij af van dit rooster!

Uw bijdrage, voor welke collecte dan ook, wordt zeer
op prijs gesteld.

Wij waarderen het dat door velen een gift wordt overge-
maakt. Onze hartelijke dank hiervoor. e

Cathrien de Jong-Mollema en Piety de Boer, Diakenen
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Nieuws van de Stichting Nicolaaskerk

Hulp gevraagd voor het schoonmaken van de kerk

Op zaterdag 8 november a.s. willen we de kerk gaan schoonmaken.

Deze zaterdag willen we vooral het houtwerk weer in de boenwas zetten. Dit moet
jaarlijks gebeuren om de houtworm en boktor geen kans te geven. Want je moet er
niet aan denken dat zij in onze kerk aan de gang gaan.

Maar ook gaan we de hele kerk weer een grote schoonmaakbeurt geven.

Hierbij kunnen we heel wat handen gebruiken en daarom doen wij een oproep om
ons te helpen! Als je mee wilt doen (een uurtje of een dagdeel of tot het klaar is)
meld je dan aan bij: Cathrien de Jong, 06-12457917 of Anne-Mieke van der Plaat,
06-57490586 of jmbvanderplaat@hetnet.nl of Elsje de Ruijter, elsje@eader.nl

We beginnen ’s morgens om 10.00 uur en denken ’s middags om 16.00 uur een scho-
ne en lekker ruikende kerk te hebben.

Wij hopen op een mooi ploegje mensen en er met elkaar een fijne dag van te maken!
We beginnen met koffie met iets lekkers en voor de lunch wordt gezorgd.

Stichting Nicolaaskerk en PGV

Pruimen voor het Restauratiefonds

Harrie Stalman 'verkocht' pruimen uit z'n tuin
t.b.v. het restauratiefonds van de Nicolaaskerk.
De pruimen waren erg lekker en vonden dan
ook gretig aftrek. De actie heeft enkele tiental-
len euro's voor het restauratiefonds opgebracht.
Waarvoor Dank!

Bijdrage van een betrokken buitenstaander, Aad Kamsteeg

Waarom zou je vergelijken?
door Aad Kamsteeg

Deze zomer waren mijn vrouw en ik niet alleen op Vlieland, maar ook een paar
dagen op Schiermonnikoog. Wat ligt dan meer voor de hand dan toch een beetje te
gaan vergelijken? We houden van Vlieland, maar toch... Schiermonnikoog werd in
2006 niet voor niets uitgeroepen tot ‘de mooiste plek in Nederland’. Wij betwisten
dat, want Vlieland als kleinste bewoonde Waddeneiland is beslist niet minder mooi.
Maar goed, van de kleinschaligheid op Schier, rust, gevarieerde natuur, vogelkij-
kershut met uitzicht op groepen Lepelaars hebben we genoten.

Natuurlijk heeft Schiermonnikoog unieke aspecten: de breedte van de stranden,
twee vuurtorens in plaats van €én, en niet te vergeten het intieme klooster met
de mogelijkheid er een vesper bij te wonen. Dat laatste deden we, een half uur
lang stil luisteren naar de door de broeders gezongen liederen, hun gebeden, de
Schriftlezing. Even weg dus uit een toeristische wereld waarin de belangrijkste
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vraag lijkt te zijn of de zon wel schijnt. Inmiddels leer je bij zo’n bezoek wel dat
vergelijken niet zoveel zin heeft. Zoals elk eiland anders is, zo geldt dat ook voor
zijn bezoekers. Waarom zou de één moeten vallen voor wat de ander het allermooist
vindt? Bovendien spelen bij een beoordeling niet alleen duinen, bossen, strand en
dorpjes mee, maar is nostalgie minstens even belangrijk. Wie, zoals wij, in z’n her-
innering zijn kinderen nog op de Ankerplaats ziet spelen, de vuurtoren beklimmen,
kuilen graven op het strand, reist alleen al daarom elke keer weer naar Harlingen-
Haven. Zoals de ander naar Lauwersoog trekt.

Eilander dinsdagmiddagfilm 2025-2026.

In oktober begint weer het maandelijkse middagfilmprogramma voor eilanders. Dit
seizoen voor de 10e keer. Op de dinsdagmiddag, om half 3, in Podium Vlieland.

Na afloop van de film komt een aantal mensen nog even napraten. Soms ben je wat
beduusd, soms onder de indruk, of je kunt zelfs verontwaardigd zijn. Soms herken
je het thema, en raakt het je nog meer. Het is niet altijd makkelijk om meteen te rea-
geren, maar samen komen we meestal tot aardige uitwisselingen. Probeer het eens.
Ieder is welkom. Het is sowieso gezellig bij Anne-Mieke aan het Kerkplein 5.

Entree € 12,50. Met korting voor leden van de VESV: € 7,00.

We wensen iedereen een paar mooie filmervaringen toe.

De filmcommissie: Judith van Houten, Anne-Mieke v.d. Plaat,
Ankelien Kadijk en Jelva van der Werf.

14 oktober;  Mi Vida. Nederlandse film, speelt grotendeels in Spanje. met Loes
Luca. 2019. 89 minuten. Hoe lang moet je je laten bepalen door wat
je kinderen van je willen, Mag je je eigen wensen laten voorgaan?
Hoe gaat je dat af?

4 november; C'é ancora domani (Er is altijd nog morgen). Italie. 2023. 118 min.
Speelt in het Rome van 1946, neorealisme. zwwt.

2 december; Une belle course. Fr./Parijs. 2022. 92 jarige oude dame laat zich op
weg naar bejaardenhuis door een taxi langs jeugdherinneringen rij-
den door Parijs. Sommige taxiritten kunnen levens veranderen.

13 januari; Alcarras, Spanje, 2022. gezin moet van de perzikboomgaard af,
waar ze al eeuwen op werken, maar die zij niet bezitten, om plaats
te maken voor zonnepanelen. Teloorgang van het Spaanse plat-
teland. Een tedere melancholische en nostalgische ode aan het
Spaanse platte-landsleven.

10 februari; Le roman de Jim. Fr/Jura. 102 min
Wat betekent het om vader te zijn, en wat maakt iemand tot een va-
der? Een kwetsbare en menselijke film over (co-)ouderschap, die
een periode van ruim 25 jaar omspant, tegen de schilderachtige ach-
tergrond van de Franse Jura.
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10 maart;

10.30 uur; Lunana (A Yak in the classroom) Bhutan. 2019. 110 min.:
Bhutaanse film over een -onwillige-leerkracht in een klein schooltje
hoog in de bergen van de Himalaya.

14.30 uur; Un métier sérieux. Frankrijk. 2023 101 min. Een overtuigende en
humoristische film over de uitdagingen van het leraarschap. Met
een sublieme cast van Franse topacteurs.

Films uitgelicht:

Dinsdag 14 oktober;

Eilandermiddagfilm: Mi Vida, Nederland, 2019, met Loes Luca. 88 min.

14.30 u. Podium Vlieland. Entree € 12.50, leden VESV € 7,00. De nazit is thuis bij
Anne-Mieke v.d. Plaat, op Kerkplein 5.

De 63 jarige Schiedamse kapster Lou is in Spanje op
een taalcursus. Ze wordt uitgedaagd om na te den-
ken over haar leven. Ze hinkt op twee gedachten:
zich in Spanje vestigen en daar een kapsalon begin-
nen of kiezen voor haar kinderen en kleinkinderen in |

Nederland. Met mooie sfeervolle beelden van Spanje. '
En met Loes Luca die haar personage ingetogen en
menselijk speelt.

Dinsdag 4 november;
C'é ancora domanl (Er is altl_]d nog morgen). Itali€. 2023. 118 min. Zw/wt.

N : Delia en Ivano wonen met hun kinderen en Ivano’s
ziekelijke vader in een kelderwoning in het Rome
van 1946. Delia is het zorgende type die heeft le-
ren omgaan met haar tirannieke man. De familie
is opgewonden want hun dochter gaat zich verlo-
ven. Maar alles verandert wanneer Delia een mys-
terieuze brief ontvangt die haar moed aanwakkert
om te streven naar een beter leven. De 50 jarige
Italiaanse regisseuse, die tevens de hoofdrol speelt, heeft zich laten inspireren door
de verhalen van grootmoeders en overgrootmoeders.

De Katholieke Gemeenschap op Vlieland

Hoop

Misschien denkt u nu: alweer ‘hoop’? Ja, als er iets is, waar wij nooit genoeg
van kunnen hebben, is het hoop. En daar komt bij dat zowel Paus Leo als de
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Nederlandse bisschoppen ons een brief hebben gestuurd over hoop. Dat heeft na-
tuurlijk alles te maken met het thema van dit jaar: ‘Pelgrims van hoop’.

De paus noemt migranten en vluchtelingen ‘missionarissen van de hoop’. Hij raadt
ons aan juist kansen te zien voor gemeenschappen die hen gastvrij ontvangen. Hij
wijst erop dat steeds meer gemeenschappen alleen aan zichzelf en hun eigen belang
denken. Daardoor missen ze waarden als delen van verantwoordelijkheid, samen-
werking, streven naar welzijn en solidariteit. Dat zijn nu precies voordelen waar ‘de
hele menselijke familie’ iets aan kan hebben.

De wereld is in onze tijd vol van huiveringwekkende scenario’s van totale verwoes-
ting. En juist daarom is het goed als in het hart van mensen verlangen groeit naar
een toekomst van waarheid en vrede voor iedereen. De paus vindt dat de aanwezig-
heid van vluchtelingen en migranten gezien moet worden als een echte goddelijke
zegening: ‘Vergeet de gastvrijheid niet; door haar hebben sommigen zonder het te
weten engelen onthaald.” (Heb. 13, 2)’ De Nederlandse bisschoppen sluiten zich aan
bij de oproep van de paus met hun brief: ‘Een toekomst van waardigheid en vrede
voor alle mensen’. Waar vrede is, heerst menswaardigheid, veiligheid en gastvrij-
heid. Misschien kunnen wij al die grote woorden heel eenvoudig omzetten in kleine
gebaren van medemenselijkheid en zorg voor elkaar.

Susan G. Boukema-Koopman, Em.pastor

COLOFON

R.K. Pastoraat Vlieland

Voor pastorale vragen, bij ziekte of uitvaart: pastor Susan
Boukema telefoon 058-266 1981 of 06-53 26 93 30
Contactpersoon: Mevrouw A. Roos-van der Heide,
Lutinelaan 6, 8899 BE Vliieland, tel. 06-51 29 37 49

CONCERTEN bij KAARSLICHT 2025
Nicolaaskerk Oost-Vlieland 41ste seizoen
Aanvang concert: 20.30 uur. Kerkdeur open 20.00 uur.

- Woensdag 22 oktober: Broedplaats; kunst, muziek, poézie

BROEDPLAATS - Opus Loco Moto - Een zintuiglijke voorstelling waarin schilde-
rijen, muziek en poézie door elkaar heen bewegen.
Hoe vertaal je een landschap naar een lied? Kun je
een wolk aan de lucht spijkeren?

Acht kleurrijke abstracte landschapsschilderijen &8
van Annemarieke Woltman (1959 -1997) gaan in §
gesprek met de muziek van haar broer Herman
Woltman en zangeres/trompettiste Ella de Jong (het
duo Ella & Herman). Samen met Tsead Bruinja

-
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(Dichter des Vaderlands 2019-2020) schreven zij nieuwe muziek, liedjes en gedich-
ten geinspireerd door hoe Annemarieke dertig jaar geleden keek naar de zee, de
weilanden en de lucht. Ze spraken in IJIst, Leeuwarden, Amsterdam en Nijmegen
over het allereerste moment van kijken, proeven en horen. Zo ontstond er een lied
over dochters die voor het eerst sneeuw voelen en onder de indruk raken van een
wilde zee. Tsead dacht na over hoe schilders een landschap kunnen stilzetten en
vertaalde een nummer van zijn favoriete band Marillion waarin de zanger de luis-
teraar uitdaagt een vonkje te vangen en een wolk aan de lucht te spijkeren. Het uit-
zicht dat Woltman, de Jong en Bruinja met het publiek delen is weids. Het reikt van
een krankzinnig liefdeslied uit de havenstad Buenos Aires naar zeehonden en zee-
vogels op het wad, naar gedichten van rouw om het wrede lot dat vluchtelingen treft
in de Middellandse Zee en de mensen in Gaza, die uitgehongerd en gebombardeerd
worden. Naast muziek met teksten van Tsead worden er ook liederen gebracht geba-
seerd op gedichten van Baukje Wytsma (1946-2022) en Karin Hazewinkel, liedjes in
het Fries en Frans over het verlies van weidevogels en het kruidige gras in de Friese
weilanden, maar ook over de hoop en inspiratie die het wad en het rijke leven daar-
omheen toch nog kunnen bieden.

Muziek - Herman Woltman & Ella de Jong, tekst - Tsead Bruinja, regie - Theo
Smedes, decorbouw - Jaap Groen.

Dit laatste concert bij kaarslicht is mede mogelijk wordt gemaakt door Hotel
Zeezicht.

Kosten concertkaart Euro 22,50 (eilanderkorting 5,-)

Toegangskaarten kunnen gereserveerd worden via de QR-code of via de website
https:/nicolaaskerk-vlieland.nl/-/concertbijkaarslicht. Ook is het mogelijk om kaar-
ten te kopen (cash of pin) om 20.00 uur in de kerk

Concert Pad van 4 en CantAmici

Op 8 november geeft het Vlielands Vocaal Kwartet 'Pad van 4' samen met het
Vocaal Ensemble CantAmici een concert in de Nicolaaskerk. Het repertoire bestaat
uit een mix van (licht) klassiek en populaire meerstemmige muziek. Wat er gezon-
gen wordt, is een verrassing. Eén ding is zeker, het ‘Gloppenlied’, speciaal voor Pad
van 4 gecomponeerd, zal niet ontbreken. En om toch een tipje van de sluier op te
lichten, ook het ontroerende ‘Danny Boy’, ‘And so it goes’ van Billy Joel en "What
a wonderful world' van Louis Armstrong staan op het programma. Het Vlielands
Vocaal Kwartet Pad van 4 bestaat sinds 2002. De leden van het gemengde ensem-
ble wonen allen op Vlieland. Het repertoire bestaat voornamelijk uit lichte muziek.
CantAmici, zingende vrienden, bestaat uit 18 ervaren zangers uit Noord-Nederland
en brengt in de regio op een toegankelijke manier de mooiste klas-
sieke en semi-klassieke muziek ten gehore.

Het concert begint om 20.30 uur, kerkdeuren open om 20.00 uur.
Kaartverkoop (€ 10,-) op 8 november vanaf 20.00 uur aan de zaal.
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_"L_ Protestantse Gemeente
v Vlieland Kerkplein 7 » 8899 AW Vlieland

scriba@protestantsegemeentevlieland.nl
www.protestantsegemeentevlieland.nl

Bankrekeningen:

NL 95 RABO 0367.6000.21 t.n.v. Protestantse Gemeente Vlieland op Vlieland
NL 08 RABO 0367.6007.14 t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland
NL 49 BUNQ 2043 4050 63 t.n.v. Stichting Nicolaaskerk

Informatie over een abonnement op de Kerkbel vindt u in de Kerkbel.

Kerkenraad van de Protestantse Gemeente op Vlieland:

Predikant/
Voorzitter:

Ouderling/
Scriba:

Diaken:

Diaken
Vlieland:

Preekvoorziening

mevr. J.M.B. van der Plaat, Kerkplein 5, 8899 AW Vlieland
tel. 06-57490586; e-mail: jmbvanderplaat@hetnet.nl

H. van Keulen, Dorpsstraat 41, 8899 AB Vlieland
tel. 0562-451573; e-mail: vankeulenharry@gmail.com

mevr. P. de Boer, Zuiderhaven 19-1, 8861 CK Harlingen
e-mail: deboerpiety@gmail.com
Website, Kerkomroep, Kerkbel en rooster

mevr. C. de Jong-Mollema, Havenweg 11, 8899 BB Vlieland
tel. 0562- 451110; e-mail: co.jong@planet.nl
Codrdinatie bloemen

mevr. J.M. Stalman-Peters, jmstalmanpeters@live.nl

Kerkrentmeester/ mw. |. Horn, Dorpsstraat 143, 8899 AG Vlieland,
Geen lid KR:  e-mail: i.horn@ziggo.nl
Koster:  meuvr. |. Rugenbrink, Middenweg 19, 8899 BA Vlieland

tel. 06-54252762

Verhuur kerkgebouw
+ agendabeheer

info@nicolaaskerk-vlieland.nl, tel. 06-23218960

Kopij

De kopij voor de volgende kerkbel (december 2025/januari 2026) kan worden opgestuurd
t/m donderdag 20 november 2025 naar Piety de Boer, e mail: deboerpiety@gmail.com




