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Beste lezers,
Voor u ligt de Kerkbel voor april en mei 2026. Deze keer 
ook weer met nieuws vanaf Kerkplein 5 en informatie over 
de kerkdiensten die iedere zondag gehouden worden. Ook 
voor de komende maanden staan er weer activiteiten op 
de agenda. Verder een in memoriam van mevrouw Roely 
Meijer-Hoorndijk.
Als Gedicht-Lied-Gebed is dit keer gekozen voor het lied 
‘Morgen zal het vrede zijn’. Met ook weer de bijdragen van pastor Susan Boukema 
en van Aad Kamsteeg en informatie over het Concert bij kaarslicht op zaterdag 23 
mei! En de vrijheidslezing op 5 mei.
Wilt u ergens op reageren, dan mag dat! GRAAG zelfs!!!
Heeft u een reactie of een opmerking of misschien een leuke suggestie voor onze 
Kerkbel, geef het alstublieft aan ons door. Dit kan per e-mail op het volgende e-
mailadres: kerkbel@protestantsegemeentevlieland.nl
of per post aan: Redactie Kerkbel, Kerkplein 7, 8899 AW Vlieland

Wij zien weer uit naar uw reacties!
Redactie Kerkbel

 
Kerkbel

Mocht u deze Kerkbel na een kerkdienst mee hebben genomen en hem graag per 
email ontvangen op uw thuisadres, dan kunt u dat opgeven via kerkbel@protestant-
segemeentevlieland.nl. Maakt u geen gebruik van internet, dan kunt u de Kerkbel 
ook per post ontvangen. Richt uw verzoek dan aan: Redactie Kerkbel, Kerkplein 
7, 8899 AW  Vlieland. Een abonnement op de papieren Kerkbel kost minimaal 
€.30,- per jaar. Overigens staat de Kerkbel ook op de website van de kerk
www.protestantsegemeentevlieland.nl op de Homepagina en onder kopje ‘Over ons’ 
en dan Ons kerkblad.

Voor wie de Kerkbel per post ontvangt en hem net zo lief digitaal ontvangt, geef dat 
dan svp door. Ook ontvangen wij graag een verhuisbericht of bericht van overlijden.

De kerkdiensten in april en mei 2026:

Zaterdag 4 april 21.30 uur	 Stille zaterdag, viering met brood en wijn	
	 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland 
	 organist; Erik Nijzink, Hardenberg

Zondag 5 april 10.00 uur	 Paaszondag		
	 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland 
	 organist; Erik Nijzink, Hardenberg
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Zondag 12 april, 10.00 uur 			 
	 ds. Wiske Beuker, Witmarsum 
	 organist; Otto Roelofsen, Kimswerd
Zondag 19 april, 10.00 uur	  
	 ds. Sietske van der Hoek, Amstelveen
	 organist; Fred Tuinder, Amstelveen 
Zondag 26 april, 10.00 uur		   
	 ds. Sietske van der Hoek, Amstelveen
	 organist; Fred Tuinder, Amstelveen
Zondag 3 mei, 10.00 uur						    
	 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
	 organist; Doeke van Wieren, Wommels
Zondag 10 mei, 10.00 uur			 
	 ds. Jaap Meijer, Bennekom
	 organist; Peter Staats, Abcoude
Donderdag 14 mei 9.00 uur		  Hemelvaart		
	 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland
	 organist; Guus Wolters, Leeuwarden
Zondag 17 mei 10.00 uur			 
	 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland 
	 organist; Guus Wolters, Leeuwarden
Zondag 24 mei 10.00 uur		  Pinksteren	
	 ds. Anne-Mieke van der Plaat, Vlieland 
	 organist; Jurjen de Jong, Aldeboarn
Zondag 31 mei 10.00 uur		
	 ds. Aad van Endhoven, Rotterdam
	 organist; Maarten Spaans, Rotterdam
Zondag 7 juni 10.00 uur				  
	 ds. Aad van Endhoven, Rotterdam
	 organist; Maarten Spaans, Rotterdam

Kerkomroep vanuit de Nicolaaskerk Vlieland

De kerkdiensten worden live uitgezonden. U kunt meeluisteren via de website www.
kerkomroep.nl en onder gemeente: “Vlieland” invullen. Of u gaat naar onze web-
site www.protestantsegemeentevlieland.nl en hier naar kerkdiensten en onderaan de 
bladzijde vindt u de link naar de kerkomroep. De orden van dienst staan op de web-
site zodat u, als luisteraar, mee kunt zingen en lezen. U vindt de orde van dienst bij 
kerkdiensten. 
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Kerkplein 5

Heilige woede en lange adem

Kunnen wij nog naar elkaar luisteren?
In gesprek gaan met elkaar?
Elkaar vragen stellen in plaats van meteen te oordelen, meteen 
te gaan roepen. En denk niet dat ik het allemaal zo goed weet 
en zo goed doe, want ook bij mij gebeurt er van alles en heb ik 
mijn emoties niet altijd onder controle.
Het begint al met: hoe zie je de ander. Elke ander is anders dan jij zelf bent. 
Met de ene ander voel je een verbondenheid terwijl je bij een andere ander weer-
stand voelt. Met de ene ander kan je goed door één deur en een andere ander kan je 
moeilijk verdragen. Ach ja, zo is het leven - zo is dat nu eenmaal. En we accepteren 
dat of halen onze schouders erbij op.
Maar in deze tegenwoordige tijd lopen we er steeds meer tegenaan.
Hoe ‘zien’ wij de ander? Hoe gaan we met elkaar om? Hoe reageren wij op elkaar.
Er is steeds meer hardheid en onvermogen om naar elkaar te luisteren.
Dat brengt verdeeldheid; de grootste monden worden gehoord of krijgen gelijk.
Het is de macht van de sterkste, de macht van het geld, de macht van de economie 
die het voor het zeggen krijgt. En dat maakt mij boos, kwaad, woedend; dat vind ik 
niet eerlijk. En ik weet bij voorbaat al hoe het gaat, ik heb mijn oordeel klaar. En ik 
vraag mij af: heeft het eigenlijk nog wel zin om je voor iets in te zetten als je toch al 
weet wat de uitkomst is…
Ik schrik van deze reactie; van mijn eigen reactie. Dat wil ik niet - zo wil ik niet re-
ageren. Ik wil die hardheid in mijzelf niet voelen. Maar het is er wel en eigenlijk wil 
ik niets meer met die ander te maken hebben. En zo stap ik uit de dialoog - heb ik de 
ander tot vijand gemaakt. Wat ik dus niet wil….
Maar hoe kan het dan wel? Hoe kan het anders???
Allereerst kan ik mijzelf de vraag stellen ‘waarom ben je boos?’ (het is één van de 
1ste vragen uit de bijbel, gesteld aan Kaïn)
Waarom ben ik boos, kwaad, woedend… En is die boosheid wel terecht???
We zijn tegenwoordig gauw woedend, we hebben een snel oordeel, trekken snelle 
conclusies… We briesen erop los. Deze woede maakt kapot, sluit uit en sluit buiten.
Maar er is nog een andere woede. Een woede die gericht is op herstel.
‘Waarom ben je boos? Wat maakt jou woedend?’ Kan je dat voelen, kan je daar 
woorden aan geven.
Onder woede liggen zoveel andere gevoelens: onrecht, niet gehoord worden, etc.
Waarden die het waard zijn om je voor in te zetten. Om met de ander in gesprek te 
komen, om de tafel te gaan zitten. Je kan het ‘heilige’ woede noemen die inspireert 
om het niet op te geven, het er niet bij te laten zitten.
En gelijk hebben we een lange adem nodig om het niet op te geven.
En als we dan met elkaar om de tafel zitten - als we in gesprek gaan met elkaar…
Kan ik de ander dan overtuigen? Mijn gelijk halen? Krijg ik dan eindelijk mijn zin?
Natuurlijk wil ik dat wel. Maar dan ben ik niet echt in gesprek gegaan - dan heb 
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ik mij niet opengesteld voor de ander. Niet geluisterd wat de ander beweegt of in-
spireert of voor hem/haar belangrijk is. Heb ik niet gehoord wat ik nog niet wist of 
waar ik geen oog voor had. Dan heb ik alleen maar mijzelf gezien en gehoord.
Een gesprek doe je met elkaar; je luister naar elkaar, je stelt vragen aan elkaar.
Het is niet alleen zenden maar ook ontvangen.

En wat zal het mooi zijn als je elkaar 
gaat verstaan en weet te vinden. Als er 
vertrouwen gaat groeien. Als dat ‘sa-
men’ tot iets vruchtbaars leidt.
Het vraagt moed en bereidheid de ander 
zo te ontmoeten; echt te ontmoeten zon-
der vooroordelen. Ik denk dat de wereld 
er mooier van zal worden.

Vriendelijke groet, ds. Anne-Mieke van 
der Plaat

(uit: Grote Panda & Kleine Draak van James Norbury)

 
Gedicht - Lied - Gebed

“Morgen zal het vrede zijn” (van Marco Borsato)

	 Door kapotgeschoten straten,
	 zonder vader zonder land
	 loop je hulpeloos verlaten aan je moeders warme hand
	 Als een schaap tussen de wolven
	 de bestemming onbekend
	 en niemand ziet hoe klein je bent
	 niemand ziet hoe klein je bent

	 Morgen zal het vrede zijn
	 zal de zon je strelen
	 zal de wereld weer een speeltuin zijn
	 en kun je rustig spelen

	 Na de winter komt de lente
	 wordt de grijze lucht weer blauw
	 maar al ben je uit de oorlog
	 komt de oorlog ooit uit jou
	 Mooie ogen zijn vergiftigd
	 zijn aan het geweld gewend
	 en niemand ziet hoe klein je bent,
	 niemand ziet hoe klein je bent
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	 Morgen zal het vrede zijn
	 zal de zon je strelen
	 zal de wereld weer een speeltuin zijn
	 en kun je rustig spelen

 
Uit de gemeenschap van kerk en eiland

In Memoriam Roely Meijer - Hoorndijk
(Waalre, 29 juni 1930 – Vlieland, 16 maart 2016)

Vier jaar geleden kwam Roely op Vlieland wonen.
Voor haar geen onbekend eiland want zoon Frits woont hier met Renneke en de 
kleindochters Marijke en Rinske zijn hier geboren en getogen.
Wat heeft zij genoten van het wonen hier. Het was als een lange vakantie.
Het strand, het wad, het bos, vogels en plantjes, de maan en de sterren, zoveel men-
sen met wie zij een praatje maakte.
Toch lag haar hart ook nog steeds in De Steeg. Vele jaren heeft zij daar met haar 
man Daan gewoond. Maakte zij deel van de dorpsgemeenschap en met de kerkelijke 
gemeenschap.
Elke zondag was zij nog steeds met hen verbonden via de laptop. Hoorde zij de ver-
trouwde stem van haar predikant en zag zij de mensen met wie zij zoveel lief en 
leed heeft gedeeld.
Jaren van ziekte en zorg om haar man bracht een grote verandering teweeg. 
Zijn overlijden en de corona maakte haar eenzaam. Het was een moeilijke tijd voor 
haar en Frits en de kleindochters stelden voorzichtig voor om te gaan verhuizen. 
Maar waarheen??? En De Steeg verlaten met al die lieve mensen en vele herinnerin-
gen??? Toen kwam de Boswijk in beeld… en Roely had tijd om alles goed te over-
wegen… Zo groeide zij naar deze grote verandering toe en begon zij te ruimen - 
want ze ging kleiner wonen. Dit kan daar naar toe en … Ze belde zelfs een museum 
waar een kast, kaptafel en nog meer is heengegaan.
Vier jaar heeft zij met veel plezier op de Boswijk gewoond. De energie kwam weer 
terug en ze wist zich omringd door veel lieve mensen.
Er kwamen wel gezondheidsproblemen. En op een bepaald moment was het niet 
meer verantwoord zelfstandig te wonen. Langzaam kwam de Ton in zicht.
En weer was het moeilijk. Haar huisje opgeven? Niet meer zelfstandig wonen? En 
haar spullen en spulletjes? Want ze zou weer kleiner gaan wonen. De grote kast – de 
Burgmeester - kon niet mee en zo waren heel veel dingen die niet mee konden.
Weer groeide Roely naar deze verandering toe. Met haar verstand wist zij dat het 
beter was maar haar gevoel was nog niet zo ver. En ze begon te regelen: dit kan 
daarheen, en daar kan ik haar een plezier mee doen…
Zaterdag 28 februari verhuisde zij naar de Ton. Veel van haar vertrouwde spullen 
omringden haar en ze hield de regie: dat doosje moest op die plank en… Het uitzicht 
was mooi, veel licht, ze had alleen de maan nog niet gezien.
Twee weken later werd zij niet goed en ze wist dat dit het einde was. En het was 
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goed! Maandag is zij overleden met Frits naast haar. Vrijdag hebben wij een dank-
dienst voor haar leven gehouden. Mooie woorden zijn gesproken en herinnerin-
gen opgehaald door Frits en haar kleindochters. We hebben gelezen uit het boek 
Prediker: er is een tijd van geboren worden en een tijd van sterven… een tijd van 
wonen in De Steeg en een tijd van wonen op Vlieland…; een tijd van zorg en een 
tijd van vreugde… Wat heeft het allemaal voor zin, vraag je je soms af. Daarop zegt 
de Prediker: ‘geniet van al het goede!!! Dat is een geschenk van God, de Eeuwige.’
Altijd weer wist Roely van het goede te genieten, van zoveel kleine en grote dingen!
Na het afscheid op Vlieland is Roely nog één keer naar De Steeg gegaan om zater-
dag op die bijzondere begraafplaats in Ellecom begraven te worden bij haar man 
Daan.

Wat staat er op het programma...

Herdenkingsbijeenkomst 4 mei
De herdenkingsbijeenkomst in de kerk begint om 19.15 uur. 
Enkele gedichten gemaakt door leerlingen van de Jutter worden gelezen. Ook wor-
den de namen van de geallieerde soldaten die op Vlieland begraven liggen door leer-
lingen van het VMBO genoemd. En een persoonlijk verhaal over littekens die de 
oorlog heeft achtergelaten. En er is muziek.
Vanaf 19.00 uur is de kerk open. Deze bijeenkomst eindigt om 19.45 uur.
Na het verlaten van de kerk begeven wij ons in stilte naar het monument op de be-
graafplaats. Om 20.00 uur zijn wij 2 minuten stil en gedenken wij hen die stierven 
voor de vrijheid. Vervolgens worden kransen en bloemen gelegd.
Degenen die de bijeenkomst in de kerk niet hebben bijgewoond maar wel de plech-
tigheid op de begraafplaats willen bijwonen, worden verzocht op het Kerkplein te 
wachten en achter de stoet aan te sluiten.

Hemelvaartsdag (donderdag 14 mei)
Op veel plaatsen begint Hemelvaartsdag heel vroeg met dauwtrappen. Wij hebben 
dat enigszins aangepast. 
Wij beginnen om 7.00 uur met een Emmauswandeling.
In tweetallen gaan we op pad en lopen het 1ste kwartier in stilte. Vervolgens volgt 
een gesprek waarbij eerst de één een kwartier aan het woord is en het volgende 
kwartier de ander. Als wandelen een probleem is kan je toch meedoen. Bij mooi 
weer is er wel een plekje op het Kerkplein te vinden of je kan lekker beschut in de 
kerk gaan zitten. Om 8.00 uur is iedereen welkom voor het ontbijt in de kerk. 
Ook als je niet met de Emmauswandeling hebt meegedaan.
Om 9.00 uur sluiten we af met een ochtendgebed. Ook hier is iedereen welkom. 
Ook als u thuis hebt ontbeten.

Om een idee te hebben wat wij moeten in slaan voor het ontbijt is het fijn als je je 
aanmeldt: jmbvanderplaat@hetnet.nl of 06-57490586
Er staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage voor de onkosten van het ontbijt.
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Tentoonstelling in de kerk
Na de tentoonstelling van Veronique Konings ‘Vrouwen die muren afbreken’, de 
foto tentoonstelling van de Eilandfotograaf Gerard Koster Joenje en de schilderijen 
met stillevens van Lianne van der Plaat komt deze zomer opnieuw een tentoonstel-
ling in de kerk. Dit keer met werken van Aleida van Dijk.
Aleida schrijft over haar werk: ‘Mijn kunstwerken weerspiegelen een even enthou-
siaste als pijnlijke zoektocht naar troost en een gevoel van veiligheid. Van kinds af 
aan heb ik dit in de natuur gevonden.’ 
Afgelopen herfst heeft Aleida een week op Vlieland gewerkt. Met grote vellen pa-
pier en houtskool trok zij de Vlielandse natuur in. Dit heeft haar zo geïnspireerd dat 
er 7 grote werken zijn gemaakt die in de Nicolaaskerk komen te hangen.
De serie werken die wordt tentoongesteld draagt de titel Overgave.
De tentoonstelling wordt feestelijk geopend op Hemelvaartsdag, donderdagavond 14 
mei ’s middags om 14.00 uur in de Nicolaaskerk. Iedereen is van harte welkom hier-
bij aanwezig te zijn. Natuurlijk is ook iedereen van harte welkom de tentoonstelling 
te bekijken op tijden dat de kerk open is.
Voor wie al kennis wil maken met Aleida en haar werken kan haar website bekij-
ken: https://aleidavandijk.com/ en https://aleidavandijk.com/vlieland-artist-recidency 
Op de laatste site vertelt Aleida over haar week op Vlieland.

Agenda

Woe 1 april 10.15 uur Koffie-uurtje De Ton

Don 2 april 19.30 uur Witte Donderdag viering Nicolaaskerk

Vrij 3 april 19.30 uur Goede Vrijdag viering Nicolaaskerk

Za 4 april 21.30 uur Stille Zaterdag viering Nicolaaskerk

Zo 5 april 10.00 uur Paasviering Nicolaaskerk

Ma 13 april 14.00 - Kerkenraadsvergadering Nicolaaskerk

Ma 4 mei 19.15 uur Herdenkingsbijeenkomst 4 mei Nicolaaskerk

Di 5 mei 14.30 uur Vrijheidslezing 2026 Nicolaaskerk

Woe 6 mei 10.15 uur Koffie-uurtje De Ton

Ma 11 mei 14.00 uur Kerkenraad Nicolaaskerk

Di 12 mei 10.00 uur Overleg PGV en Stichting Nicolaas Nicolaaskerk

Don 14 mei 
Hemelvaartsdag

7.00 uur - Emmauswandeling
8.00 uur - Ontbijt
9.00 uur - Ochtendgebed

Nicolaaskerk

Don 14 mei 14.00 uur Opening Expositie Nicolaaskerk 

Don 21 mei Inleveren kopij Kerkbel deboerpiety
@gmail.com

Za 23 mei 20.30 uur Concert bij Kaarslicht Nicolaaskerk
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Iedere werkdag 
16.30-17.30 uur

Plek van Stilte
Gelegenheid om kaarsjes aan 
te steken

Nicolaaskerk  

Iedere woensdag- en 
zaterdagmorgen 
10.00 - 12.00 uur

Open Kerk
Kerk is open voor bezichtiging

Nicolaaskerk

Vanaf vrijdag 15 mei Expositie ‘Overgave’ te bezichtigen 
als de kerk open is.

Nicolaaskerk

Berichten uit de kerkenraad

Collectes 
Hierbij de lijst voor de diaconale collectes van april en mei 2026: Uitleg over de 
collectes kunt u vinden op de website en dan onder kopje ‘Over ons’ en dan naar 
Financiën. 
Zondag 5 april: Paascollecte - Werelddiaconaat (India)
Zondag 12 april: Eigen Diaconie
Zondag 19 april: Dorcas
Zondag 26 april: Prot. kerk - Missionair werk (Nederland) 
Zondag 3 mei: Eigen Diaconie 
Zondag 10 mei: KiA - Zending (Kenia) 
Zondag 17 mei: Prot. kerk - Missionair werk (Nederland)
Zondag 24 mei: KiA - Zending (Cuba)
Zondag 31 mei: KiA - Noodhulp (Myanmar)
Zondag 7 juni: Eigen Diaconie
Het bankrekeningnummer van de diaconie is: NL08RABO 0367 60007 14
t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland, met als vermelding de zondag waar-
voor u iets wilt geven.
Zo nu en dan wijken wij af van dit rooster!
Uw bijdrage, voor welke collecte dan ook, wordt zeer op prijs 
gesteld. Wij waarderen het dat door velen een gift wordt over-
gemaakt. Onze hartelijke dank hiervoor.

Cathrien de Jong-Mollema en Piety de Boer, Diakenen
 

Heilige Rita

Hebt u wel eens van de heilige Rita gehoord?  Zij is de patrones voor hopeloze ge-
vallen. Daar moesten wij altijd een beetje om lachen: hopeloze gevallen. Onze kerk 

De Katholieke Gemeenschap op Vlieland



10

heeft ook een heilige voor van alles en nog wat. Sinds mijn man Anton langdurig 
gezondheidsproblemen heeft, zijn we daar toch anders over gaan denken. Rita is tot 
één van onze favorieten gepromoveerd, na Maria en Thérèse van Lisieux.
Zij leefde in de veertiende en vijftiende eeuw. Na de dood van haar man en haar 
twee zonen trad zij in in het augustinessenklooster van de heilige Magdalena. Rita 
had een zeer vredelievende houding. Zij kon elke onenigheid oplossen.
Ze is te herkennen aan een wond midden op haar voorhoofd. In 1432 ontving zij 
namelijk een stigma via een doorn uit de doornenkroon, terwijl ze aan het bidden 
was. De doorn veroorzaakte een blijvende wonde. Soms wordt ze ook afgebeeld met 
bijen. Waarschijnlijk was zij de imker van het klooster. Er wordt verteld, dat op het 
moment van haar dood een zwerm bijen met bruine vleugeltjes zich neerzette op de 
muur van het klooster en het zo met een rouwkleed bedekte.
Inmiddels hebben wij een beeldje van de heilige Rita in de kamer staan. Ach, ieder-
een voelt zich in zijn leven wel eens een hopeloos geval. Toch fijn dat we daar een 
heilige voor hebben.

Susan G. Boukema-Koopman, Em.pastor.

COLOFON

R.K. Pastoraat Vlieland
Voor pastorale vragen, bij ziekte of uitvaart: pastor Susan 
Boukema telefoon 058-266 1981 of 06-53 26 93 30

Contactpersoon: Mevrouw A. Roos-van der Heide, 
Lutinelaan 6, 8899 BE Vlieland, tel. 06-51 29 37 49

Bijdrage van een betrokken buitenstaander, Aad Kamsteeg 

Lazarus aan de poort van onze welvaart
We kennen hen allemaal wel, mensen die geen naam hebben. Ik bedoel dat uiter-
aard niet letterlijk. Ik denk aan mensen voor wie iets zo overheersend belangrijk is, 
dat we niet eens weten hoe ze heten. Zo in de zin van: ‘Je weet wel, die workaholic, 
die sportfanaat, die flirt, die … ik ben zijn naam vergeten. In de Bijbel komen we 
ook zo iemand tegen. We kennen hem alleen maar als ‘die rijke man’. Hoe dat komt? 
Niet omdat hij superrijk is. Maar wel omdat er vlak voor zijn deur een pauper ligt, 
iemand die met een beetje hulp al flink geholpen zou zijn. Maar niks hoor. De man 
die in luxe leeft, loopt de stumper elke dag glad voorbij. Van God krijgt die arme 
man wel een naam. Lazarus! Wat dat met Vlieland te maken heeft? Mijn vrouw her-
innert mij daar wel aan. Laat wat je aan Lazarus uitgeeft wel in verhouding staan 
met wat je spendeert aan hotel, bungalow, etentjes, en weet ik niet wat voor ple-
zier nog meer. En weet je? Die naam Lazarus verwijst naar herstel, naar hoop, naar 
nieuw leven. Naar 'mijn hulp is God’, naar Hem die een mens dat alles kan geven.
								        door Aad Kamsteeg
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Vrijheidslezing 2026

Al enkele jaren trachten wij als Veteranen Vlieland invulling te geven aan het ini-
tiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei voor het organiseren van een Vrijheids-
maaltijd. De Vlielander variant hiervan is onze Vrijheidslezing met als afsluiting 
een kleine high tea om na te praten met bekenden en onbekenden over wat vrijheid 
voor jou én voor de anderen betekent.

Na lezingen van respectievelijk Generaal Nico van der Zee, antropologe Kirsten van 
Zanten, Nationale Kinderombudsman Margrite Kalverboer en onze oud-huisarts 
John Deen zal dit jaar professor Frans Osinga invulling geven aan de voordracht. 
Frans Osinga is hoogleraar Oorlogsstudies aan het Instituut voor Veiligheid en 
Mondiale Zaken en verbonden aan de Universiteit Leiden.

Op dinsdag 5 mei om 14.30 uur organiseren wij dus in de Nicolaaskerk op Vlieland 
de Vrijheidslezing 2026, die geopend zal worden door Joost van Bommel. 
Iedereen is van harte hiervoor uitgenodigd.
Kerk open: 14.00 uur
Aanvang lezing: 14.30 uur
Toegang is gratis

Concerten bij Kaarslicht in de Nicolaaskerk 2026

-	�Zaterdag 23 mei 2026 om 20:30 uur:  
‘Geen paniek, gewoon klassiek’.  

Maxim Heijmerink (piano) speelt een luchtig en afwis-
selend programma dat reikt van klassiek tot jazz en 
filmmuziek. De pianist neemt je mee door zijn muzi-
kale leven. Van Beethoven tot Bacewicz, van Scarlatti 
tot Gershwin.

Zijn programma zit vol verhalen, humor en onver-
wachte wendingen.

Kosten concertkaart 23,50, kinderen 
tot 15 jaar 9,00. Eilanders krijgen 5,- 
euro korting. Meer informatie en re-
serveren: https://nicolaaskerk-vlieland.
nl/-/concertbijkaarslicht of via qr-code. 
Kaarten bij de kerk vanaf 20.00 uur.
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Kopij 
De kopij voor de volgende kerkbel (juni/juli 2026) kan worden opgestuurd 
t/m donderdag 21 mei 2026 naar Piety de Boer, e mail: deboerpiety@gmail.com

 

	 Kerkplein 7 • 8899 AW Vlieland
	 scriba@protestantsegemeentevlieland.nl
	 www.protestantsegemeentevlieland.nl
		

Bankrekeningen:
NL 95 RABO 0367.6000.21 t.n.v. Protestantse Gemeente Vlieland op Vlieland
NL 08 RABO 0367.6007.14 t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland op Vlieland
NL 49 BUNQ 2043 4050 63 t.n.v. Stichting Nicolaaskerk 

Informatie over een abonnement op de Kerkbel vindt u in de Kerkbel.

Kerkenraad van de Protestantse Gemeente op Vlieland:

	 Predikant/ 	 mevr. J.M.B. van der Plaat, Kerkplein 5, 8899 AW Vlieland
	 Voorzitter:	 tel. 06-57490586; e-mail: jmbvanderplaat@hetnet.nl

	 Ouderling/	 H. van Keulen, Dorpsstraat 41, 8899 AB Vlieland
	 Scriba:	 tel. 0562-451573; e-mail: vankeulenharry@gmail.com

	 Diaken:	 mevr. P. de Boer, tijdelijk als postadres Kerkplein 7, 8899 AW Vlieland
		  e-mail: deboerpiety@gmail.com
		  Website, Kerkomroep, Kerkbel en rooster

	 Diaken	 mevr. C. de Jong-Mollema, Havenweg 11, 8899 BB Vlieland
	 Vlieland:	 tel. 0562- 451110; e-mail: co.jong@planet.nl
		  Coördinatie bloemen

	 Preekvoorziening	 mevr. J.M. Stalman-Peters, jmstalmanpeters@live.nl

	 Kerkrentmeester/	 mw. I. Horn, Dorpsstraat 143, 8899 AG Vlieland, 
	 Geen lid KR:	 e-mail: i.horn@ziggo.nl

	 Koster:	 mevr. I. Rugenbrink, Middenweg 19, 8899 BA Vlieland
		  tel. 06-54252762

	Verhuur kerkgebouw	 info@nicolaaskerk-vlieland.nl, tel. 06-23218960
 	 + agendabeheer


